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Locatie en postadres:     
Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke  

Steenwijkerweg 159, 8338 LB WILLEMSOORD  

kerk.willemsoord@hetnet.nl  

website: https://willemsoord.protestantsekerk.net 

 
Bankrekeningen: 
Kerkrentmeesters: IBAN: NL34 INGB 0000 935070 

Ten name van: 

Rentmeesters Prot. Gem. Willemsoord, Peperga, Blesdijke 

 

Diaconie: IBAN: NL89 RABO 0361 2993 97 

Ten name van: 

Diaconie Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke 

 
Contactpersonen:     
  
Predikant: ds. Hetty Boot    Steenwijkerweg 157 
    8338 LB Willemsoord  

  06-30171185     boothetty@gmail.com  
    

Scriba: Roelie Herijgers     kerk.willemsoord@hetnet.nl 
 
Koster:  Tinie Winters     

  0521-588515  koster.willemsoord@hetnet.nl 
 

Kerkenraad 

Ouderlingen:  Henry Bos   0521-514587 

Janny Hop   0521-854343 
    

Diakenen  Rieta de Wagt (secr)  06-38584908 
   Roel Logchies  
  

Kerkrentmeesters Adrie Winters (secr)  0521-588515   
   David Raggers 
   Roelie Herijgers  
   
Contactpersonen verenigingen 

Zondagsschool Ummie Spin   0521-588998  
 
Chr. Vrouwenvereniging ‘Martha’   

Tinie Winters   0521-588515 
  

Protestantse Gemeente Dienst (PGD) 

   Janny Hop   06-10281461 

   Neeltsje Eppinga  06-28862019 
 

Opgehaald worden? 
Als u wilt worden opgehaald om de dienst bij te wonen, 
dan kunt u contact opnemen met  
Janny Hop (0521-854343) 

 
In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u  
de gegevens in deze Regenboog alleen voor eigen  
gebruik te benutten en niet voor andere verenigings-  
of commerciële doeleinden te gebruiken.  

Van de redactie            
De eerstvolgende verschijningsdatum 
van de ‘Regenboog’ is in het voorjaar 
van 2026. 
De kopij moet uiterlijk binnen zijn op 
maandag 8 maart 2026. 
 
Henrike Bos-Winters, Steenwijkerweg 194 

 henry.bos@hetnet.nl  

      0521-514587 
 
Hildagard Ruiter-van Beek, Paasloregel 4 

 h4ruiter@gmail.com  

     0521-589733 

Kerkdienst thuis luisteren? 
Onze diensten worden digitaal 
opgenomen en dit geluids-
bestand is via internet te  

beluisteren: https://kerkdienstgemist.nl 
 
Een veilige kerk 
We willen graag dat je je veilig voelt in onze 
protestantse gemeente. Veilig om te zijn wie 
je bent. Veilig om je geloof te beleven. Maar 
ook om nare en vervelende dingen 
bespreekbaar te maken, die je zijn 
overkomen of die je gesignaleerd hebt. We 
hopen dat je dit bespreekbaar kunt maken 
met predikant of ouderlingen. Lukt het je niet 
om een nare of vervelende ervaring 
bespreekbaar te maken? Of wil je graag 
advies? Onze vertrouwenspersonen helpen 
je graag. Dat kan ook anoniem. 
 
Ds. Eric van Veen, vertrouwenspersoon  
ericvveen@ziggo.nl of 06-53590904 
 
Conny Hop-Schiere, vertrouwenspersoon  
conny@doorbraakdoorinzicht.nl of  
06-1498 0983 
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Als hemel en aarde elkaar raken… 

 

Dan wordt het Kerst. Dan strooit de hemel licht 
over mens en uit. Dan wordt een kind geboren, 
een teken van kwetsbaar leven. Een kind met 
profetische namen: Wonderbare raadsman, 
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 
Als hemel en aarde elkaar raken, dan dwalen we 
niet meer door het donker. Dan zien we licht, 
ineens. Dan ís het Kerst, langverwacht en ineens 
is het er. Een diepe vreugde.  
Het is de stem van de profeet Jesaja, die door de 
evangelist Lucas is gehoord. Het donker én het 
licht, het juk van onderdrukking én de vreugde, 
Jesaja en Lucas zingen het haast uit. Een kind, 
dat ‘God redt’ mag heten, zal geboren worden en 
ís geboren. 
Vol verwachting gingen we door de adventsweken. Vol verwachting kijkt de aarde uit naar het kind 
ons gegeven. Er zal een grote verwachting op zijn schouders liggen. Hij zal de droom van God 
aan mensen leren: dat er liefde tussen mensen woont, dat er vrede is en dat de toekomst naar die 
vrede openstaat, eindeloos. Eens schreef Desmond Tutu wat daarvoor nodig is: 
‘De toekomst van de wereld ligt in handen van diegenen die hoop hebben, die de moed hebben 
om het licht te zien en het te laten schijnen, zelfs in de donkere tijden.’ 
 
Als hemel en aarde elkaar raken, dan worden we opgetild uit donkere tijden. Ontkennen kunnen 
we een donkere tijd niet. Beseffen hoe intens één straal licht kan zijn, kunnen we wel. Beseffen 
dat er hoop en moed nodig is, kunnen we ook. En dat wij, mensen, de handen en de harten 
hebben om mee te werken aan Gods droom, dat voelen we bij een kind in een voerbak, bij zijn 
moeder Maria, bij haar Jozef. Jozef, die luisterde, twijfelde, bleef, zich in liefde aan haar gaf, 
geloofde, steunde, droeg en haar diepe verwondering deelde.  
Dat wij, mensen, de handen en de harten hebben om mee te werken aan Gods droom, dat leren 
we uit de oude wijsheid van bijbelschrijvers, en nu rond Kerst van Jesaja en Lucas. We leren het 
van Jezus. We proberen het te leren in de kerken, met vallen en opstaan. Er ligt een spoor van 
geloven en leven, van menselijk falen en soms niet weten ‘hoe verder’. Niets menselijks is de 
bijbel vreemd. En toch en dan… kan het er ineens zijn, dat moment, waarop de hemel en de 
aarde elkaar raken. Dat moment van licht, verwondering, opgetild zijn, dankbaarheid. Met Kerst 
begint dat spoor, telkens weer. En het trekt mensen, ook ons, mee door de tijd, mee naar wat 
komt. 
 
Deze Regenboog gaat met ons door de tijd. Het spoor van Kerst gaat richting Pasen. Letterlijk in 
de verschijning van dit blad en in alles wat u ook hierna leest. Figuurlijk door - als een regenboog - 
ons mee te nemen in Gods belofte van ‘er zijn’. De hemel heeft mensen bestemd voor het leven, 
voor het goede en niet voor vernietiging en chaos. Het kan van tijd tot tijd moeilijk zijn, om dat vol 
te houden, om daarop te vertrouwen. Maar je hoeft het niet alléén vol te houden. We doen het 
samen. Met God en elkaar, met hoop en moed houden we die droom hoog, dat er liefde en vrede 
kan zijn en dat de toekomst naar die vrede openstaat, eindeloos. Want: 
‘De toekomst van de wereld ligt in handen van diegenen die hoop hebben, die de moed hebben 
om het licht te zien en het te laten schijnen, zelfs in de donkere tijden.’ 
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Wanneer een dichter zich vragend verwonderd, raken hemel en aarde elkaar in mensenwoorden, 
die gewoon zijn en bijzonder worden. Zoals dit: 
 

Wonder 
 
Zeg me dat het kan. 
Dat het bestaat.  
Dat kan gebeuren  
wat nu nog  
ongelooflijk lijkt. 
 

Dat tussen ruïnes  
bloemen kunnen bloeien.  
Dat er op een puinhoop  
iets bijzonders  
kan ontstaan. 
 

Zeg me dat het kan. 
Dat het bestaat. 
Dat het verleden  
vervaagt en  
het heden opbloeit. 

 
Zeg me dat het kan. 
Dat het bestaat. 
Dat een roos ontluikt 
in kou en donker. 
 

En zeg me dan 
dat die roos 
sterk is als de liefde 
warm is als het licht 
bode is van vrede. 
 

Zeg me dat het kan 
en ik zal je geloven.  
 
naar: Greet Brokerhof-van der Waa, Zinboekje ‘Troost’,  
Oase Media b.v., Hoevelaken, 2011  

 
 

Vanuit de pastorie wens ik u allen een gezegende Kerst en een goede kersttijd. 
Dat hemels licht en de warmte van medemensen u omringt. Dat er in het nieuwe 
jaar iets van vrede daagt. Dat straks de lente ons nieuw leven laat zien, 
wonderlijk en eindeloos mooi. Ga met God. 
 

Vacature classispredikant Overijssel-Flevoland  
 

De landelijke kerk heeft een vacature op de website geplaatst voor 
een nieuwe classispredikant in Overijssel-Flevoland. Het breed 
moderamen heeft eerder de teksten vastgesteld en de classicale 
vergadering heeft ingestemd met één en ander.  
 

Het is de bedoeling dat nog voor de zomer bekend wordt wie de 
nieuwe classispredikant wordt. Hij of zij heeft dan tijd om vanuit de 
oude kring afscheid te nemen. Het feitelijk terugtreden van mijn 
persoon (Klaas van der Kamp) zal dan op 1 september 2026 zijn, 
bij leven en welzijn. Het is de bedoeling dat het afscheid van mij 
feestelijk omlijst wordt met een meertalige kerkdienst in de 
Bovenkerk in Kampen op zondagmiddag 28 juni. Iedereen die wil is 
daar welkom. Nadere berichten daarover volgen nog.  
 

Mijn terugtreden heeft te maken met mijn leeftijd. Ik hoop in april  
67 jaar te worden. Vervolgens voelt het prettig om het seizoen tot en met de zomer af te maken. 
Dat geeft een natuurlijk moment van terugtreden. Vanzelfsprekend is het de bedoeling een goede 
overdracht te regelen, zodat de nieuwe classispredikant kan voortborduren op lopende zaken. De 
verwachting is dat het in de zomer ook mogelijk is één en ander mondeling goed door te spreken.  
 

Ds. Klaas van der Kamp 

Ds. Hetty Boot 
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Met het oog op de toekomst 
Onder deze titel informeren we u als kerkenraad 
over het reilen en zeilen in onze gemeente.  

De dagen zijn kort en het is vroeg donker, maar 
er komt weer meer licht! Kerst, het feest van het licht staat voor 
de deur en letterlijk en figuurlijk komt er weer meer licht.  Het 
winter-nummer van de regenboog loopt door tot in de 
veertigdagentijd. De voorbereidingstijd voor Pasen. Kerst en 
(bijna) Pasen in één nummer. Hoe mooi kan het zijn?  

Ypie Klarenberg 
Ypie heeft in het herfstnummer geschreven dat zij stopt met 
haar vrijwilligerswerk voor onze gemeente. Met diepe 
waardering en bewondering willen wij Ypie Klarenberg 
bedanken voor haar trouwe inzet als vrijwilliger binnen onze 
kerk in Willemsoord. We weten bijna niet beter of Ypie hielp daar waar haar talenten nodig waren. 
En dat was op velerlei gebied. Ypie was niet alleen ouderling en scriba, maar ook een drijvende 

kracht achter het PGD-werk, het bestuur van Martha, het 
rondbrengen van geluidsopnames en bloemen, en nog 
zoveel meer. Haar betrokkenheid, toewijding en warme 
aanwezigheid hebben onze gemeenschap verrijkt en 
versterkt op talloze manieren. Wat Ypie deed, ging verder 
dan taken en functies — ze bracht licht, aandacht en zorg 
waar het nodig was. Haar werk was een stille kracht 
waarop velen konden bouwen. 

Namens de hele 
gemeente: dank 
je wel, Ypie. 
Voor je tijd, je 
hart, en je 

geloof in samen kerk-zijn. We zijn gezegend met jouw 
voorbeeld. Als dank voor haar vele werk hebben we 
haar een glazen ster gegeven die Hetty van het 
glasatelier maakte.  
 

Onderhoud toren 
In het vorige nummer schreven we dat we met de toren 
aan het werk gingen. Dat moet nog gebeuren. De 
benodigde hoogwerker van de firma Kors was dit najaar 
niet beschikbaar en door vakantie van ondergetekende 
uitgesteld tot de winter. Het wordt vervolgd! 
 

We wensen u namens de kerkenraad een gezegend 
kerstfeest en een goed en gezond 2026! 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens de kerkenraad,  
 

Henry Bos  Roelie Herijgers-Duursma 
voorzitter  scriba a.i. 
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Voedselinzameling voor de voedselbank: Samen tegen armoede 

Het inzamelen van het ‘product van de maand’ voor de 
voedselbank gaat goed. Steeds meer mensen weten 
van deze actie. De kerk en het dorp bundelden hun 
krachten voor een voedsel-inzameling ten behoeve van 
de voedselbank in de regio. Het resultaat? In 
september mochten we bijna 40 blikken soep overhandigen, in oktober 29 
flessen olie en in november 53 blikken/potten 
groente. Wat fijn dat we samen zorgen voor hen die 
het minder hebben. 

 

Voor degenen die nieuw zijn nog een korte toelichting op deze actie. De 
Voedselbank heeft voor de actie Samen tegen armoede geselecteerd waar 
overal in Nederland standaard behoefte aan is en die de Voedselbank niet 
via bedrijven of supermarkten aangeleverd krijgt. 
We blijven iedere maand producten inzamelen. Hopelijk blijft u met ons 
meedoen en koopt af en toe een extra product voor deze actie. De producten 
voor de komende maanden zijn: 
 

• December : macaroni of pasta  

• Januari : koffie of thee 

• Februari : houdbare drinkyoghurt of chocolademelk 

• Maart  : vis in blik 
 

U kunt het product iedere zondag inleveren bij de kerk. In het portaal staat een boodschappenkrat 
waarin u het product kan plaatsen. U kunt het ook meegeven aan uw PGD-contactpersoon of 
inleveren bij Dedden IJzerwaren en Gereedschappen (woensdag t/m zaterdag). 
  

Met elkaar zorgen we voor elkaar 

 

Zangdienst op 8 maart 
 

Op zondag 8 maart bent u van harte welkom bij een zangdienst met de mooiste liederen uit Petrus 

in het land — liederen die troost bieden, hoop ademen en ons meenemen op de weg naar Pasen. 

Van ingetogen melodieën tot krachtige liederen: elk lied is een uitnodiging om stil te worden, te 

luisteren en mee te zingen. Deze zondag is het de  3e zondag van de Veertigdagentijd en gaat 

over gezien worden. Jezus ziet de Samaritaanse vrouw bij de put. Door het levende water 

verandert haar leven vanuit duisternis mag zij leven in het licht. 

 

Zingend op weg naar het licht, kom op 8 maart 9.30 uur naar de kerk in Willemsoord!  

Laat je stem klinken, laat je hart spreken. Kom zoals je bent — om te luisteren, te zingen, te delen. 

Samen maken we ruimte voor geloof, hoop en liefde. 

  

Kuiperberg in Ootmarsum 
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Een oud kerstverhaal: De Kerst van de Klokkenmaker 

 

Lang geleden, in een klein dorpje aan de rand van een besneeuwd bos, woonde een oude 
klokkenmaker genaamd Meester Bram. Zijn winkel, “De Tikkende Tijd”, stond bekend om zijn 
prachtige houten klokken die hij met de hand maakte. Mensen kwamen van heinde en verre om 
een klok van hem te kopen, want men zei dat zijn klokken niet alleen de tijd wegtikten, maar ook 
een stukje magie in zich droegen. 
Toch was Meester Bram een eenzame man. Zijn vrouw was jaren geleden overleden en zijn 
kinderen woonden ver weg. Hij werkte dagenlang in stilte, omringd door het zachte getik van zijn 
creaties. De dorpskinderen waren dol op hem, want hij vertelde de mooiste verhalen over klokken 
die konden praten, tijdreizen en zelfs wensen vervullen. Maar zodra de sneeuw begon te vallen en 
de kerstlichtjes in de ramen verschenen, trok Bram zich terug. Kerst was voor hem een tijd van 
herinneringen, en herinneringen deden pijn. 
Op een ijskoude ochtend, een week voor kerst, stond er een meisje voor zijn winkel. Ze heette 
Anna en had een rode wollen sjaal om haar hals gewikkeld. Haar wangen waren rood van de kou, 
maar haar ogen straalden warmte. 
“Meneer Bram,” zei ze zacht, “mijn moeder zegt dat u de mooiste klokken maakt. Maar wij hebben 
geen geld voor een klok. Zou u mij willen leren hoe ik er zelf een kan maken? Dan kan ik haar er 
eentje geven voor kerst.” 
Bram keek haar aan, verrast door haar moed en vastberadenheid. Hij knikte langzaam. “Kom 
morgen terug, meisje. We beginnen vroeg.”  
En zo begon een bijzondere week. Elke ochtend kwam Anna naar de winkel, haar handen 
verstopt in wanten, haar ogen vol verwachting. Bram leerde haar hoe ze hout moest bewerken, 
tandwielen moest plaatsen en het uurwerk moest afstellen. Ze luisterde aandachtig, stelde slimme 
vragen en werkte met een precisie die hem verbaasde. 
Terwijl ze samen werkten, begon er iets in Bram te veranderen. De stilte in zijn winkel werd gevuld 
met gelach, verhalen en het zachte gezang van kerstliedjes. Hij haalde oude versieringen van 
zolder, stak kaarsen aan en zelfs de klok boven de deur leek vrolijker te tikken. 
Op kerstavond was de klok klaar. Het was een klein meesterwerkje: een houten huisje met een 
dansend engeltje dat elk uur tevoorschijn kwam. Anna straalde van trots. 
“Dank u, Meester Bram,” zei ze. “Mijn moeder zal dit de mooiste kerst ooit vinden.” 
Bram glimlachte, maar voelde ook een steek van verdriet. Morgen zou Anna niet meer komen. De 
winkel zou weer stil zijn. 
Die avond, net toen hij de deur wilde sluiten, hoorde hij gezang buiten. Hij opende de deur en zag 
het hele dorp voor zijn winkel staan, met Anna voorop. Ze zongen kerstliederen, hielden lantaarns 
omhoog en lachten. 
“Meester Bram,” zei de burgemeester, “Anna heeft ons verteld wat u voor haar hebt gedaan. U 
hebt haar niet alleen geholpen, u hebt ons allemaal herinnerd aan de ware geest van kerst.” 
Anna stapte naar voren en overhandigde hem een klein pakje. “Voor u,” zei ze. 
Bram opende het. Binnenin lag een klein klokje, 
gemaakt van hout, met zijn initialen erin 
gegraveerd. “Zodat u nooit vergeet dat u niet 
alleen bent,” fluisterde ze. 
Tranen welden op in zijn ogen. Voor het eerst in 
jaren voelde zijn hart warm. 
Die kerstnacht tikten de klokken in “De Tikkende 
Tijd” zachter dan ooit tevoren. En terwijl de 
sneeuw viel en het dorp sliep, zat Meester Bram 
bij het haardvuur, het klokje in zijn hand, en wist 
hij dat de tijd hem iets kostbaars had 
teruggegeven: hoop. 
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Biddag voor gewas en arbeid  
Eén keer per jaar, ergens in maart, gebeurt er iets bijzonders in kerken 
door heel Nederland: mensen komen samen voor de biddag voor 
gewas en arbeid. Klinkt misschien wat plechtig, maar eigenlijk is het 
gewoon een moment om stil te staan bij alles wat groeit, bloeit en werkt 
– van maïs tot accountants. 
 
Een gebed voor boeren én bureaustoelen 
Op biddag vragen we om zegen over het werk van onze handen. Dat 
kan het ploegen van een akker zijn, maar ook het typen van een 
rapport of het bakken van een appeltaart. Of je nu met modderlaarzen 
door het veld loopt of met pantoffels achter je laptop zit – iedereen doet 
mee. 
 
Waarom eigenlijk? 

Omdat we soms vergeten dat niet alles vanzelf gaat. Dat een goede oogst niet alleen afhangt van 
mest en machines, maar ook van zon, regen en een beetje geluk. En dat werk – hoe druk of saai 
ook – betekenis krijgt als we het delen, waarderen en er samen voor bidden. 
 
Met een glimlach naar de hemel 
Dus ja, biddag is serieus. Maar het mag ook luchtig. Een dag waarop we even pauzeren, een 
moment van rust midden in de week, misschien een lied zingen en denken: “Laat het maar 
groeien, Heer – en als het even kan, zonder slakken of computerstoringen.”  
 

 

Zondag van de Oecumene in Steenwijk – Samen verbonden  
Op zondag 18 januari 2026 zijn de kerkdeuren van 
veel kerken gesloten en komen we centraal bijeen in 
de grote kerk van Steenwijk. Deze dienst staat in het 
teken van verbinding, ontmoeting en geloof tijdens de 
Zondag van de Oecumene. Een bijzondere dag 
waarop kerken uit verschillende tradities 
samenkomen om te vieren wat hen bindt – en niet 
wat hen scheidt. 
Samen geloven, samen vieren in een tijd waarin 
verschillen vaak worden uitvergroot, laat deze 
zondag zien dat geloof juist mensen dichter bij elkaar kan brengen. Protestant, katholiek, 
evangelisch of anders: in Steenwijk klinkt op deze dag één gezamenlijke boodschap van hoop, 
vrede en solidariteit. 
Een dienst vol kleur. De oecumenische viering belooft een inspirerende samenkomst te worden, 
met muziek, gebed en overdenking waarin meerdere geloofsgemeenschappen hun stem laten 
horen. 
 
Na de dienst: ontmoeting en gesprek Na afloop is er ruimte voor ontmoeting met koffie, thee en 
een goed gesprek. Want oecumene is niet alleen een viering, maar ook een uitnodiging om elkaar 
beter te leren kennen – over kerkmuren heen. 
Iedereen is welkom. Of je nu vaste kerkganger bent, nieuwsgierig, of gewoon zin hebt in een 
inspirerende zondagochtend: je bent van harte welkom op deze Zondag van de Oecumene in 
Steenwijk om 10.00 uur. Samen maken we geloof zichtbaar – in verbondenheid, respect en 
vreugde. 
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In het september nummer van het Ouderlingenblad voor Pastoraat en Gemeenteopbouw stond 
een rubriek met ‘Teksten voor onderweg’. Mathilde Meulensteen, pastor van de Protestantse 

gemeente ’s-Heer Hendrikskinderen, een dorp in Zeeland, schreef onderstaande tekst. 

 
 

Nieuws van de PGD 
 

Na het stoppen van Ypie Klarenberg, als bezoekdame namens de PGD, waren de wijken  
Pr. Frederikstraat, laatste gedeelte Kon. Wilhelminalaan en Westvierdeparten vacant. Wij zijn blij 
en dankbaar te kunnen melden dat Joke en Cor Sybesma bereid zijn de wijk Pr. Frederikstraat 
erbij te nemen. 
Gerrit Hop is bereid de wijk Kon. Wilhelminalaan vanaf de Pr. Willem Alexanderlaan en 
Westvierdeparten op zich nemen.  Neeltsje Eppinga is nu mede contact persoon. Heel fijn dat 
jullie deze taken op je nemen. 

Een hartelijke groet, Janny Hop 
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Een stem uit de samenleving in de kerk 
 
De Protestantse Kerk in Nederland kent inmiddels 
een landelijke traditie: de Preek van de Leek. 
Daarbij staat niet een predikant, maar een bekende stem uit de samenleving op de kansel. 
Iemand die midden in het leven staat,  
herkenbaar is voor velen, en vanuit zijn of haar ervaring een boodschap wil meegeven die raakt 
aan een maatschappelijk thema. 
 
Ook in Willemsoord krijgt deze bijzondere vorm van verkondiging een plek. De kerk opent haar 
deuren voor een spreker uit de eigen omgeving – iemand die bekend is in het dorp en die met 
persoonlijke woorden en inzichten een boodschap wil delen. 
 
Wat is de Preek van de Leek? 

• Het is géén klassieke preek, maar een inspirerende voordracht. 
• De spreker is geen theoloog, maar een betrokken burger met een verhaal. 
• Het thema sluit aan bij actuele maatschappelijke vragen: denk aan duurzaamheid, 

samenleven, zorg, of hoop in tijden van verandering. 
• Muziek, ontmoeting en gesprek maken de bijeenkomst compleet. 

 
Waarom in Willemsoord? 
De kerk wil laten zien dat zij een plek is waar geloof en samenleving elkaar ontmoeten. Door 
iemand uit de eigen gemeenschap uit te nodigen, wordt de verbinding tastbaar: de kerk luistert 
naar de stem van de mensen om haar heen. Het is een kans om samen stil te staan bij wat ons 
bezighoudt, en om woorden van inspiratie en bezieling te horen die verder reiken dan de zondag 
alleen. 
 

Een uitnodiging 
De eerste Preek van de Leek in Willemsoord belooft een bijzondere 
dienst te worden. Onze spreker is dorpsgenoot Marcel Kuiper, in 
het dagelijks leven financieel specialist op het gebied van 
hypotheken en verzekeren. Grote kans dat u Marcel kent van 
Voetbalvereniging Willemsoord waar hij zeer actief is of als 
voorzitter van de begrafenisvereniging, via de Onderlinge 
brandverzekering ‘Steenwijkerwold, als columnist in Spuit Elf of als 
de gangmaker van menig festiviteit in Willemsoord.  

Mocht u hem niet kennen -bijna onmogelijk      - dan kende u vast 

zijn vader Bert Kuiper, schrijver van diverse boeken over 
Willemsoord en omgeving, journalist en ook een zeer bekende 
Willemsoorder. 

 
Laat u verrassen door zijn kijk op de wereld door de bril van ‘preek van de leek’. Ook zal er muziek 
klinken die past bij zijn verhaal. 
 
Iedereen – kerkelijk of niet – is welkom om te luisteren, mee te denken en zich te laten raken. 
Want juist in de ontmoeting van geloof en samenleving ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten en 
hoopvolle perspectieven. 
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Een ode aan de bladruimers van het kerkelijke terrein van Willemsoord  
Elke zaterdag in de herfst, wanneer de 
ochtenddauw nog op het gras ligt en de eiken 
hun herfstkleuren laten vallen, gebeurt er iets 
bijzonders op het terrein van de kerk en 
pastorie in Willemsoord. Een groep vrijwilligers 
komt samen met harken, kruiwagens, 
bladblazers, tuintrekker en een flinke dosis 
goede moed om het gevallen blad op te ruimen. 
In weer en wind zorgen zij voor een opgeruimd 
kerkelijk erf.  
 
Naast het opruimen is er ook plezier. Er wordt 
gelachen, verhalen worden gedeeld, en er is 
altijd tijd voor een kop koffie. Ook 
gemeenteleden waarderen het. Zo bracht een 
gemeentelid zelfgebakken appeltaart mee en 
kwam een ander op een stukje chocola 
trakteren. 

 

Een welgemeend dankjewel 
Aan alle vrijwilligers die een zaterdagochtend 
wijden aan het opruimen van de bladeren: jullie 
inzet wordt gewaardeerd. Jullie maken 
Willemsoord mooier, niet alleen met een 
schoon terrein, maar ook met jullie hart voor de 
gemeenschap. Dank voor jullie tijd, energie en betrokkenheid.  

 

 
Bloemenzondag 
Op zondag 12 oktober was er de jaarlijkse bloemenzondag. Dit jaar 
was het gecombineerd met een zangdienst. We hadden een mooie 
dienst met elkaar en mochten veel mensen blij maken met een 
bloemetje die door gemeenteleden werden weggebracht.  

Iedereen hartelijk dank voor de inbreng en medewerking.  

Namens de diaconie  
Roel en Rieta 
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Nieuws vanuit de Raad van Kerken 
Bij de Raad van Kerken in Steenwijk en omstreken is ook onze kerk 
betrokken. Er worden elk jaar activiteiten en diensten georganiseerd, 
waarover gezamenlijk wordt nagedacht. Dit gebeurt zowel in de 
vergaderingen van de raad, als in een speciale liturgiecommissie, waarin 
ook uw predikant meedenkt. Zo zijn we als Willemsoord aanwezig. En zo 

mag ik u uitnodigen voor de volgende activiteiten. 
 
Op vrijdag 26 december, tweede kerstdag, is er een speciale kerstdienst in de Rooms-katholieke 
kerk in Steenwijk. De voorganger is pastor Marijke Landlust. De aanvangstijd is 10.00 uur. Samen 
met Marijke was er een goede voorbereiding en het belooft een mooie dienst te worden. 
 
Op woensdag 31 december, oudjaarsdag, is er een ‘Stilte-uur voor Wereldvrede’, een uur met 
meditatie, muziek en poëzie. Dit is in de Doopsgezinde Kerk, de Vermaning, aan de Onnastraat 
10 in Steenwijk. De tijd hiervoor is van 13.00 tot 14.00 uur.  
 
We kijken nu iets verder, over het oude jaar heen, naar januari, naar de ‘Week van gebed voor 
eenheid van christenen’. In 2026 wordt de oecumenische dienst, die bij deze week hoort, 
gehouden op zondag 18 januari en zoals gebruikelijk in de Grote Kerk in Steenwijk. De 
voorganger is de heer Theo Leferink, lekenprediker van de Rooms-katholieke kerk in Steenwijk. 
De aanvangstijd is 10.00 uur.  
 
Uiteraard bent u in deze diensten en op het stilte-uur van harte welkom. 
 
En dan nog dit. Tijdens het ‘Kopje Cultuur’ in Steenwijk was er afgelopen jaar een tentdienst in het 
kader van ‘Kopje Cultuur op de zondagochtend’. Onder de vlag van Raad van Kerken werd deze 
dienst georganiseerd door de Baptisten Gemeente en het Leger des Heils. Het was een zeer goed 
bezochte bijeenkomst, laagdrempelig voor wie weinig of niet in een kerk komt. De Raad van 
Kerken en de huidige organisatoren willen dit graag in 2026 weer doen. Daarvoor zoeken we 
kerkleden, die betrokken willen worden bij die voorbereiding. En dat mogen - graag zelfs - 
kerkleden van alle kerkelijke kanten zijn. Wie daar zin in heeft, mag zich bij mij melden. 
 

ds. Hetty Boot 

 

Kerststallenroute in Almere  
Kerstmarkten zijn er in Overijssel-Flevoland te over. Van Deventer (Lebuinuskerk) met ook het 

Dickensfestival tot de honderd kramen in het Museumkwartier in Zwolle. Van de variant ‘Kerst en 

Kunst’ in Ootmarsum tot een zogenaamd kerstfestijn in Zeewolde. En van Kerst in Oud Kampen 

tot Winters Enschede. En dan hebben we plaatsen als Oldenzaal, Diepenheim, Hellendoorn, 

Dalfsen, Nieuwleusen en Gramsbergen nog niet genoemd. Een heel eigen accent geeft Almere, 

waar een zogenaamde ‘grote kerststal-route’ is uitgezet in Almere Buiten. 

 

De kerststalroute in Almere wordt gehouden van vrijdag 12 december tot en met zaterdag 28 

december. Er zijn diverse kerststallen te zien in de Regenboogbuurt (Prismastraat). De stallen 

dragen een eigen karakter; ze zijn zelf gemaakt, of bijgeschaafd of uitgebouwd. Ze hebben dit met 

elkaar gemeen dat ze vanaf de openbare weg te zien zijn.  

Het is de vijfde keer dat men in Almere zo’n kerststallenroute uitzet. De editie dit jaar valt samen 

met het jaar waarin Almere stilstaat bij het vijftigjarig bestaan.  
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Opbrengsten Collectes 

Diaconie Kerkrentmeesters 

 

Sep:  € 155,15          € 207.65    Giften:    € 400,-   € 500,-  € 62,- 

Okt: € 153,10      € 287.15    Giften:    € 13,50  € 50,- 

Nov:  € 209,20 € 254.60    Giften:    € 500,- 

 

Het busje van de recorder bedroeg € 45,75 

Actie schoenendoos bracht het mooie bedrag van € 171,35 op 

 

Allen hartelijk dank voor uw gaven namens diaconie en kerkrentmeesters 
 

 

 
Collectedoelen  
 

Op zondag 8 februari vieren we het heilig avondmaal. De avondmaal-
collecte is dan bestemd voor Stichting Dorcas. 
Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. 
Bij uitsluiting en crisis creëren ze mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. 
Zo volgen zij Jezus Christus. Dorcas werkt in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten. 
Waar ze jaarlijks ongeveer 1 miljoen mensen bereiken. 
Bij rampen of crisis verlenen ze noodhulp en dragen ze bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd 
investeren ze in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat ze doen staan 
daadkracht integriteit en liefde centraal. Ze geloven in de kracht van God. En daarom geloven in 
de kracht van mensen. 
Wij bevelen deze collecte van harte bij U aan. 
 
Namens de diaconie.  
Roel en Rieta 
 

 
 

Digitaal bijdragen?  

Kerkrentmeesters: IBAN: NL34 INGB 0000 935070 
Ten name van: Rentmeesters Prot. Gem. Willemsoord, Peperga, Blesdijke 
 
Diaconie: IBAN: NL89 RABO 0361 2993 97 
Ten name van: Diaconie Protestantse gemeente Willemsoord-PepergaBlesdijke 
 

 

Collectemunten 

Collectemunten zijn te koop bij Dedden IJzerwaren en Gereedschappen. 

Collectemunten hebben een waarde van € 0,75 en worden in een zakje van 20 

stuks verkocht (€ 15,- per zakje). U krijgt een kwitantie voor uw eigen 

administratie. 
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Kerkbalans: Geloof samen vieren 
 
Wat betekent kerk-zijn voor u? 
Voor de één is dit samen de liturgie vieren en luisteren naar Gods 
Woord. Voor de ander is dit dienstbaar zijn en naar elkaar omzien. Voor 
iedereen is het dus anders, maar over één ding zijn we het allemaal 
eens: de kerk doet ertoe. 
 
De kerk speelt een belangrijke rol op de ijkpunten van ons leven. Ook 
daarom vinden we het waardevol om haar in stand te houden, maar kerk-zijn kost geld. Hiervoor 
zijn we financieel afhankelijk van onze leden en organiseren we ieder jaar Actie Kerkbalans. 
 
Actie Kerkbalans is de belangrijkste financiële actie voor onze kerk. Met uw steun kunnen we 
erediensten houden, pastorale zorg verlenen, omzien naar elkaar en onze kerkgebouwen 
openhouden. Kortom, hiermee kunnen we de jaarlijkse vaste lasten van onze kerk dragen. 
 
Alleen met uw bijdrage kunnen we blijven doen waar we als kerk voor staan. En alleen als 
iedereen bijdraagt kunnen we het geschenk van onze kerk doorgeven aan de volgende 
generaties. Uw bijdrage doet ertoe. 
 
Geeft u ook vandaag voor de kerk van morgen? 
Quote: “Ik vind het belangrijk dat de kerk een plek is waar we mogen delen in geloof, hoop en 
liefde. Het is een plek waar we tot rust kunnen komen, maar ook elkaar kunnen ontmoeten. Dat 
vind ik waardevol en daar wil graag aan bijdragen. Daarom geef ik ook dit jaar weer aan Actie 
Kerkbalans.” 
 
Wist u dat uw gift aan Kerkbalans deels aftrekbaar is voor de belasting? Meer informatie vindt u 
op www.kerkbalans.nl/anbi. 
 
De kerkbalans in onze gemeente wordt gehouden van 17 januari tot 7 februari. De telavond is op 
dinsdag 10 februari om 19.30 u in het lokaal achter de kerk. 
 
Voor kerkbalans 2025 is € 21.725,= toegezegd. Hiervan is € 18.564,= ofwel ruim 85 % reeds 
ontvangen. Wij willen u hiervoor hartelijk danken. 

De kerkrentmeesters 
 

 

Verjaardagsfonds 

Rondom uw verjaardag krijgt u een kaartje in de bus van het Verjaardagsfonds 

van de kerk. Daarna komt er een vrijwilliger langs met een busje waarin u een 

gift mag doen ter gelegenheid van uw verjaardag. De opbrengsten uit het 

Verjaardagsfonds worden aangewend voor praktische zaken voor de kerk en 

het lokaal achter de kerk. Zo werd in de afgelopen jaren er bijvoorbeeld een 

koelkast van gekocht, een tapijt voor in de kerk en meer van dit soort zaken.  

De verjaardagsbusjes kunnen door de lopers weer geleegd en geteld worden op 

dinsdag 27 januari om 20.45 uur in het lokaal achter de kerk. 

De kerkrentmeesters 

http://www.kerkbalans.nl/anbi
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Nieuws van Christelijke vrouwenvereniging “Martha” 
 
Het is alweer december en de kerst komt eraan. 
Op woensdag 17 december vieren we kerstfeest met de ouderen uit ons dorp. 
Ds Hetty Boot zal met ons dit kerstfeest vieren en begeleiden. 

We hopen op een mooie en geslaagde middag. 
 
Op woensdag 21 januari zal Henry Bos ons iets vertellen over de liederen 
van Johannes de Heer. We gaan natuurlijk ook een aantal liederen zingen 
het belooft een mooie middag te worden. U bent allen van harte welkom 
om dit met ons mee te maken en mee te zingen. Deze uitnodiging geldt 
deze middag ook voor de mannen. 
 
Op woensdag 18 februari hebben we onze jaarvergadering onder het 
nuttigen van een hapje en een drankje.  
Op woensdag middag 18 maart hebben we onze paasviering ook weer 
met medewerking van Ds Hetty Boot. 

Bestuur “Martha” 
 

 

 

 
Nieuws van de zondagsschool 
 
Actie schoenendoos 
 
Wat moet een kind beginnen zonder spullen voor op school. 
Dat is toch waardeloos! 
Kijk eens wat je hebt en wees geen halve zool 
maar vul die schoenendoos. 

 
Nou, dat hebben we met z’n 
allen weer geweldig gedaan. 
Maar liefst 55 goed gevulde 
dozen konden naar het 
inleverpunt in Heerenveen 
gebracht worden. Met de 
sterke spierballen van 
Valentijn en Wout was het 
een fluitje van een cent om ze 
allemaal op de container te 
zetten. Iedereen die 
meegeholpen heeft: ontzettend bedankt! De dozen worden 
o.a. uitgedeeld in Jemen, Costa Rica, Malawi, India en 
Oekraïne. Op de site www.schoenendoosactie.nl  zijn filmpjes 
te zien over het uitreiken en hoe ontzettend blij de kinderen 
van zo’n gevulde doos worden. 
 
Groetjes, kinderen en leiding zondagsschool 

  

http://www.schoenendoosactie.nl/
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Kerstmarkt Willemsoord 
De kerstmarkt die op zaterdag 13 december 

rondom de kerk in Willemsoord werd 

gehouden, was wederom een warm en 

sfeervol feest. Vele verenigingen stonden er 

met een kraampje en de dorpsbewoners en 

gasten van elders waardeerden de markt en 

de optredens in de kerk van een 

gelegenheidskoor van dorpsgenoten, een 

verhalerverteller en de dansgroep van 

Hercules. De bezoekers wisten de weg naar 

de verlichte kerk te vinden, waar een rijen 

gezellige kraampjes uitnodigden tot snuffelen, 

proeven en ontmoeten. Alles met elkaar 

zorgde voor een gevarieerd aanbod, van 

handgemaakte kerstdecoraties tot winterse 

lekkernijen. 

De kerk stond zoals gebruikelijk met het rad 
van avontuur. Met veel enthousiasme werd er 
gedraaid, gehoopt op een prijs.  

Het was een en al gezelligheid en een 

levendige sfeer rondom de levende kerststal.  

Dankzij de gulle deelname van jong en oud 

heeft het rad uiteindelijk 495 euro opgebracht 

voor het restauratiefonds van de kerk. Een 

prachtig resultaat dat laat zien hoe betrokken 

het dorp is bij het behoud van dit karakteristieke monument. 

We kijken met trots terug op een geslaagde dag, een goede organisatie door de feestvereniging, 

die vooral ook verbondenheid heeft opgeleverd. 
 

 
 

Veel dank voor het werk van Willy Scholten  
Met dankbaarheid en waardering willen wij stilstaan bij 

al het werk dat Willy Scholten heeft gedaan als koster 

en als beheerder van onze begraafplaats in Blesdijke. 

Jarenlang heeft Willy zich met grote toewijding, zorg en 

betrokkenheid ingezet voor onze gemeente. Vaak op de 

achtergrond, maar altijd aanwezig wanneer het nodig 

was. Haar nauwkeurigheid, rustige aanwezigheid en 

bereidheid om mee te denken en mee te helpen, 

hebben veel betekend voor onze kerk en voor iedereen 

die een beroep op haar deed. Ook het beheer van de begraafplaats heeft zij met respect en 

aandacht vervuld — werk dat soms stil en onopgemerkt gebeurt, maar van onschatbare waarde is. 

Namens de hele gemeente willen wij Willy hartelijk bedanken voor alles wat zij heeft gedaan. We 

wensen haar Gods zegen toe. 
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Nieuws van de Indiase zendingsprojecten 

De diaconie steunt mede namens u zendingsprojecten in Zuid-India. Hieronder leest u meer over 

de twee projecten. Wilt u de projecten steunen? Dan kunt u een donatie doen in de zendingsbus 

die in het portaal van de kerk hangt. U kunt natuurlijk ook een gift overmaken naar de diaconie. 

Vermeld er dan bij zendingsprojecten India. 

 

Evangelische kerk in Dharwad  

Pastor Shyam schrijft aan u: 

Groeten aan u broeders en zusters in de kerk in de naam 

van onze Redder Jezus Christus. Kerstmis komt eraan, dus 

fijne kerstdagen allemaal en alvast een gelukkig nieuwjaar. 

Ik bid voor jullie dat de Heer jullie nabij is in deze kersttijd.  

Jullie liefdevolle 

gemeente in de 

Heer heeft voor 

ons in de 

afgelopen jaren 

gebeden en onze 

kerk geholpen, 

waarvoor we God 

danken. De kerk die u hier ziet, bestaat uit mijn familie 

en kerkleden. Vandaag de dag groeit deze kerk stap 

voor stap, eerst dankzij God en vervolgens dankzij jullie 

gebeden en hulp. Dank jullie wel voor alles, God zegene 

jullie. 

 

in zijn wijngaard, Pastor Shyam 

Maranatha E.C.I. Kerk Dharwad 

Karnataka in India 
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Kindertehuis in Hubli  
Esther Machila stuurde ons deze keer een wat minder mooi 

bericht. Ze was in het ziekenhuis opgenomen met nierfalen. 

Gelukkig mocht zij na twee weken weer naar huis en gaat het nu 

weer redelijk goed met haar. Ze stuurt u allen de hartelijke groeten 

en wenst u een gezegend kerstfeest. We ontvingen ook nog een 

aantal foto’s van de kinderen die het goed doen op hun 

(praktijk)school.  

 

Mohammed Rafiq volgt 

een opleiding voor 

elektricien 

 

 

 

 

 

 

 

Manjula Macha is een getalenteerde 

middelbare scholier  

Manjula volgt een opleiding  

tot operatieassistent,  

een opleiding van 3 jaar. 

 

Rangaswamy volgt  

een lasopleiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sangeetha is 

verpleegkundige. 
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De kerkdiensten voor de komende periode 
 
datum bijzonderheid voorganger 

24-dec Zondagsschool kerstfeest 18.30 uur  

24-dec Kerstnachtdienst 21.30 uur Blesdijke ds. Hetty Boot 

25-dec 1ste Kerstdag ds. Hetty Boot 

4-jan Nieuwjaarsdienst koffie+ Oliebollen ds. Hetty Boot 

11-jan   ds. P. Lindhout (Dedemsvaart) 

18-jan Zondag van de Oecumene Steenwijk xxx 

25-jan   ds. Hetty Boot 

1-feb koffiedrinken Preek van de leek 

8-feb Viering H.A. ds. Hetty Boot 

15-feb   pastor Sander Zielman (Zalk) 

22-feb 1e zondag 40 dagentijd ds. Hetty Boot 

1-mrt koffiedrinken ds. Hetty Boot 

8-mrt zangdienst Ouderling Henry Bos 

11-mrt Biddag 19.30 ds. Hetty Boot 

15-mrt   ds. P.J. van den Briel-Moerman (Oudeschoot) 

22-mrt   ds. Hetty Boot 

29-mrt Palmzondag dhr. Klaas de Lange (Marknesse) 
 

In ongeveer de helft van de diensten gaat onze eigen dominee Hetty Boot voor. 

Voor de rest maken we gebruik van gastvoorgangers uit de omgeving. Onbekend 

moet niet betekenen onbemind, daarom een korte introductie. 
 

Een nieuw gezicht op de preekstoel is emeritus ds. P. Lindhout (1953) uit 

Dedemsvaart. Hij werd in 1981 predikant in hervormd Staphorst, daarna in 1988 in 

Joure waar hij in 2017 met emeritaat ging.  

Pastor Sander Zielman (1972) uit Zalk is in het verleden al eerder bij ons voorgegaan. Sander is 

kerkelijk werker binnen de PKN en de Nederlands Gereformeerde kerken.  

Ds. Van den Briel-Moerman (1947) uit Oudeschoot is emeritus predikant en stond in het Friese 

Boksum-Deinum-Heilaard (1988-1993), Tzummarum-Firdgum (1993-2001) en Heerenveen (2001-

2012) 

Voorganger Klaas de Lange uit Marknesse is 'oud en vertrouwd' in Willemsoord en omgeving. 

 

 

Oliebollen na de dienst! 

We nodigen jullie van harte uit om samen het nieuwe jaar te beginnen met 

een warm moment van ontmoeting na de dienst van 4 januari 2026. In het 

lokaal achter de kerk is de koffie en thee warm en zijn er oliebollen. Een 

mooie gelegenheid om elkaar een gezegend nieuwjaar toe te wensen, bij te 

praten en samen het jaar hoopvol te beginnen. 

Laten we het nieuwe jaar beginnen in verbondenheid en vreugde. 
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Kerk en samenleving radioprogramma 

 

Radio Weststellingwerf Centraal 
Zendfrequenties Wolvega e.o. 105.0 Mhz 

Noordwolde e.o. 107.4 MhzKabel 104.1 Mhz2017-2018 

 
19.00 uur - 20.00 uur Uitzending van de radiokerkdienst 
20.00 uur - 21.00 uur “In de korenschuur” (Muziekprogramma) 
  
 
Zondag 04 jan PKN Wolvega 
Zondag 11 jan Ter Holten 
Zondag 18 jan Lindestede 
Zondag 25 jan Boyl 
Zondag 01 febr Oldeberkoop 
Zondag 08 febr Oldelamer 
Zondag 15 febr Doopsgez. Kerk 

Zondag 22 febr Kerk Noordwolde 
Zondag 01 mrt Willemsoord 
Zondag 08 mrt Lindestreek 
Zondag 15 mrt Scherpenzeel 
Zondag 22 mrt Toevlucht 
Zondag 29 mrt Mirt 
Zondag 05 apr Maranatha

 
 

Gedenkwaardige dagen 
 
22-12  81 jaar  dhr. A. Winters, Steenwijkerweg 156 
   8338 LH Willemsoord 
21-12  91 jaar mevr. A. van der Voort-Pen, Nieuwstraat 9 
   8397 GE De Blesse 
31-12  85 jaar mevr. H. van der Wal-Hoomoedt, Oranje Nassaulaan 37 
   8471 LL Wolvega 
03-01  86 jaar mevr. J. Dassen-Petter, Aan de Regel 8A 
   8398 SM Blesdijke 
10-02  81 jaar dhr. A. Klijnsma, Steenwijkerweg 160 
   8397 LH De Blesse 
17-02  92 jaar mevr. A. Huisman-Kruithof, Pr. Frederikstraat 6 
   8338 SR Willemsoord 
17-02  83 jaar dhr. H. Wardenier, Steenwijkerweg 158 
   8397 LH De Blesse 
05-03  81 jaar dhr. L. ter Meer, Kon Wilhelminalaan 33 
   8338 KB Willemsoord 
08-03  80 jaar dhr. G.J. van der Worp, Steenwijkerweg 117 
   8397 LC De Blesse 
21-03  88 jaar mevr. A.M. Berghuis van Woortman-Engelen, Kon. Wilhelminalaan 32 
   8338 KE Willemsoord 
 
Huwelijksjubilea 
 
08-03 63 jaar getrouwd Fam. Kaastra, Oldemarktseweg 119J 
    8341 SC Steenwijkerwold 
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Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke    Winter 2025 

De Protestantse Gemeente Dienst 

 

De PGD legt bezoekjes af in zijn/haar wijk. De indeling is als volgt: 

 

Gonnie Logchies: tel.nr: 06-41584828  

Kon. Wilhelminalaan tot aan Pr. Willem Alexanderlaan. 

 

Janny Hop: tel.nr. 0521-854343  

De Pol, Löhnislaan, De Blesse, Peperga en 

Steenwijkerweg Noord vanaf plaatsnaam De Blesse. 

 

Tinie Winters: tel.nr: 0521-588515 

Vanaf Kruising Willemsoord Steenwijkerweg noord tot aan plaatsnaambord De 

Blesse, Konijnenbergen en Eikenlaan tot kruising Friese Veldweg 

 

Neeltsje Eppinga: tel.nr: 0521-589719 

Ds. Schipperstraat, Ir.C.A. Kloosterhuisstraat, Olde Meinenbos, Annie Klijzinglaan en 

Pr. Van Oranjelaan 

 

Joke en Cor Sijbesma: tel.nr: 0521-588093  

Vanaf kruising Willemsoord, Paasloregel, Aan de Regel, Friese Veldweg, Basserveld 

en Pr. Frederikstraat. 

 

Ankie Koopmans: tel.nr. 0561-441736  

Markeweg, Nijksweg en Friese Veldweg vanaf Eikenlaan tot Markeweg 

 

Hans Schiere: tel.nr: 06-29562054  

Vanaf kruising Willemsoord Steenwijkerweg zuid tot aan Witte Paarden 

 

Gerrit Hop: tel.nr. 0521-854343  

Kon. Wilhelminalaan vanaf Alexanderlaan en Westvierdeparten 

 

 

Contactpersonen: Janny Hop:  tel.nr. 06-10281461 

   Neeltsje Eppinga: tel.nr. 06-28862019 

     



 

 
 

 

 



 

 
 

 
 


