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Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke    najaar 2025 

Locatie en postadres:     
Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke  

Steenwijkerweg 159, 8338 LB WILLEMSOORD  

kerk.willemsoord@hetnet.nl  

website: https://willemsoord.protestantsekerk.net 

 
Bankrekeningen: 
Kerkrentmeesters: IBAN: NL34 INGB 0000 935070 

Ten name van: 

Rentmeesters Prot. Gem. Willemsoord, Peperga, Blesdijke 

 

Diaconie: IBAN: NL89 RABO 0361 2993 97 

Ten name van: 

Diaconie Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke 

 
Contactpersonen:     
  
Predikant: ds. Hetty Boot    Steenwijkerweg 157 
    8338 LB Willemsoord  

  06-30171185     boothetty@gmail.com  
    

Scriba: Roelie Herijgers     kerk.willemsoord@hetnet.nl 
 
Koster:  Tinie Winters     

  0521-588515  koster.willemsoord@hetnet.nl 
 

Kerkenraad 

Ouderlingen:  Henry Bos   0521-514587 

Janny Hop   0521-854343 
    

Diakenen  Rieta de Wagt (secr)  06-38584908 
   Roel Logchies  
  

Kerkrentmeesters Adrie Winters (secr)  0521-588515   
   David Raggers 
   Roelie Herijgers  
   
Contactpersonen verenigingen 

Zondagsschool Ummie Spin   0521-588998  
 
Chr. Vrouwenvereniging ‘Martha’   

Tinie Winters   0521-588515 
  

Protestantse Gemeente Dienst (PGD) 

   Janny Hop   0521-854343 
 

Opgehaald worden? 
Als u wilt worden opgehaald om de dienst bij te wonen, 
dan kunt u contact opnemen met  
Janny Hop (0521-854343) 

 
In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u  
de gegevens in deze Regenboog alleen voor eigen  
gebruik te benutten en niet voor andere verenigings-  
of commerciële doeleinden te gebruiken.  

Van de redactie            
De eerstvolgende verschijningsdatum 
van de ‘Regenboog’ is in de winter van 
2026. 
De kopij moet uiterlijk binnen zijn op 
maandag 8 december 2025. 
 
Henrike Bos-Winters, Steenwijkerweg 194 

 henry.bos@hetnet.nl  

      0521-514587 
 
Hildagard Ruiter-van Beek, Paasloregel 4 

 h4ruiter@gmail.com  

     0521-589733 

Kerkdienst thuis luisteren? 
Onze diensten worden digitaal 
opgenomen en dit geluids-
bestand is via internet te  

beluisteren: https://kerkdienstgemist.nl 
 
Een veilige kerk 
We willen graag dat je je veilig voelt in onze 
protestantse gemeente. Veilig om te zijn wie 
je bent. Veilig om je geloof te beleven. Maar 
ook om nare en vervelende dingen 
bespreekbaar te maken, die je zijn 
overkomen of die je gesignaleerd hebt. We 
hopen dat je dit bespreekbaar kunt maken 
met predikant of ouderlingen. Lukt het je niet 
om een nare of vervelende ervaring 
bespreekbaar te maken? Of wil je graag 
advies? Onze vertrouwenspersonen helpen 
je graag. Dat kan ook anoniem. 
 
Ds. Eric van Veen, vertrouwenspersoon  
ericvveen@ziggo.nl of 06-53590904 
 
Conny Hop-Schiere, vertrouwenspersoon  
conny@doorbraakdoorinzicht.nl of  
06-1498 0983 
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Met elk blad dat valt… 
De avond vroeg donker. De ochtend kil. Een winderige dag. Voor mijn ogen dwarrelen de bladeren 
onophoudelijk naar beneden. En zojuist rende een eekhoorn heen en weer, van de ene boom naar 
de andere. Soms moet je, werkend, je gedachten een moment laten rusten. Een kop koffie, de blik 
even naar buiten. Boeken zijn mooi, maar buiten gebeurt het. Het is herfst, net als elk seizoen met 
zijn eigen mooiheid. Je nog even koesteren in de zon of je wapenen tegen de windkracht. En dat 
laatste vaker. Van herfst kun je zeggen’ het is gewoon herfst’. Toch is herfst nooit zomaar herfst. 
Tussen de bladeren vallen de mooiste betekenissen naar beneden. Er is een gedichtje. 
 

Met elk blad dat valt,  
valt meer licht op aarde,  
komt meer uitzicht vrij. 

 

Met elk blad dat valt,  
staan wij scherper getekend,  
valt meer hemel ons bij. 

 

Deze woorden zijn van Jaap Zijlstra. We vinden ze in het Liedboek op bladzijde 1195 bij de 
Herfsttijd. Tussen alles van de zes bladzijden ‘herfsttijd’ staat ook dit korte gedicht. Het voelt als 
een parel tussen de vele woorden, een verrassing tussen vele liederen. Daar is het Liedboek sterk 
in. Oude liederen, nieuwe liederen en stukjes poëzie, met elkaar verbonden en tekens van de 
veelzijdigheid, die ons leven kent. In één leven zijn er alle seizoenen, alle herfsten. Periodes, 
waarin mensen om je heen wegvallen als bladeren aan een boom. Hoe scherp sta je dan 
getekend bij een graf, zelf kwetsbaar als een blad…  
Herfst. En toch, meer licht, meer uitzicht. Toch valt meer hemel ons bij. Wat maakt dichter Jaap 
Zijlstra hier een prachtige omkeer, een ‘tegenbeweging’, een ‘omdenken’ van en in de herfst. Een 
brede blik. Natuurlijk zien wij de dood in de herfst. Natuurlijk voelen we de striemende regen. 
Natuurlijk schuilen we, verschuilen we ons in de warme geslotenheid van onze huizen, ook ons 
kerkelijke huis misschien. Maar buiten gebeurt het.  
Want het blad valt en het is het ultieme teken, dat - hoe verborgen God ook kan voelen - heel de 
hemel je kent, scherp getekend, en je beschermt, ondanks alles. 
Herfst is inkeer, stilstand, stop van groei, donker. Maar nooit zomaar. In het donker van de grond, 
laadt de aarde op voor nieuwe groei. Slapen om weer wakker te worden. Stilstaan om weer in 
beweging te komen, om kracht te vinden. Donkere tijd, maar meer uitzicht. Hoe tegenstrijdig kan 
het klinken: ondanks alle donker in het volle licht. Leven, ondanks dat alles sterft. Hoe kwetsbaar 
kan het voelen, om onverborgen en eerlijk onder de hemel te staan. 
 

Voor mijn ogen en in mijn gedachten staat de dichter, met zijn wijd uitgestrekte armen naar de 
hemel. Blad dwarrelt om hem heen. Een laatste zonnestraal streelt zijn hoofd. En hij ziet. 
Met elk blad dat valt, vallen meer woorden hem in. En nooit meer zal herfst voor hem zomaar 
herfst zijn. En nooit meer hoeft het anders te zijn. Met elk blad dat valt, valt meer hemel jou bij… 
 

Met elke dag die komt… 
De avond vroeger donker. De vrieskou ’s ochtends. Winter. En er zijn van die dagen, waarop het 
maar niet licht lijkt te worden. Gewoon concreet om ons heen en figuurlijk in de 
wereld om ons heen. Tijdens het schrijven van deze woorden is vrede onvindbaar. 
Oorlogen, aardbevingen, honger, haat. Mensen van goede wil staan op tegen deze 
ellende en roepen onophoudelijk om het stoppen van het geweld. Laten ook wij - 
als het niet concreet kan, dan in ons hart - zulke mensen zijn. Mensen van goede 
wil, of zoals een oud lied zingt ‘in mensen een welbehagen’, ‘in mensen een goede 
wil’. Met elke dag die komt, komen we dichterbij dit lied, dichterbij Kerst. Met elke 
dag die komt, valt meer licht op aarde en breekt straks de hemel open. Hoe scherp 
sta je dan getekend bij de deur van een stal… onverborgen voor Gods liefde, 
kwetsbaar als een kind… Dichterbij met elke dag die komt. Ds. Hetty Boot 
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Met het oog op de toekomst 
Onder deze titel willen we u als kerkenraad informeren over het reilen en zeilen in 
onze kerkelijke gemeente.  
 
De zomer is ten einde en de herfst gaat beginnen. 

Voordat het kerkterrein er weer uitziet zoals op de foto hiernaast, 
dan zijn we eind december en vele bladharkzaterdagen verder. 
Fijn dat er ieder jaar weer een groep vrijwilligers is die dit werk 
oppakt.  
 
Het ‘nieuwe’ amen 
In de kerkenraad hebben we het amen dat we aan het einde van dienst zingen geëvalueerd en 
geconcludeerd dat het al goed is ‘ingeburgerd’. We hebben ook gesproken over andere melodieën 
die in het liedboek staan, maar besloten dat we de huidige melodie, die van de Apostolische 
Geloofsbelijdenis, blijven gebruiken. 
 

Startzondag 
Op 14 september hielden we de startzondag van het nieuwe winterwerkseizoen. Fijn dat we met 
elkaar het seizoen zo mochten beginnen. Ook de gezamenlijk maaltijd na de dienst, dit jaar 
verzorgd door de ‘vrouwelijke helft van de kerkenraad’ gaf verbondenheid. Het jaarthema van de 
landelijke kerk is:  Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. Het thema daagt ons uit 
om bewust aandacht te schenken aan de onverwachte manieren waarop de Geest zich 
manifesteert, zowel binnen als buiten de kerkmuren.  
 
Onderhoud toren 
Dit najaar vindt er onderhoud plaats aan de toren. Er moet een reparatie plaatsvinden aan het 
zinkwerk en ‘de verf’ wordt nagekeken en zo nodig bijgewerkt. Het (voormalig) Willemsoordse 
bedrijf Kors Hoogwerksystemen B.V. stelt tegen een gereduceerd tarief een hoogwerker 
beschikbaar, want de toren is niet van het formaat Dom, maar te hoog om met een ladder veilig te 
kunnen werken. In het winternummer zullen we hier meer over schrijven. 
 

We gaan het nieuwe jaar goed beginnen met elkaar en voor elkaar! Anne Drent, organist-pianist in 
de Gereformeerde Kerk Putten, schreef voor het jaarthema het lied: ‘Kijk! Laat je verrassen door 
het werk van Gods Geest’: 
 

 

Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.  
Met nieuwe ogen kijken: de Geest is ons omgeven,  
vindt steeds nieuwe wegen, in ons daaglijks leven:  
opmerkzaamheid. Spiritus sanctus, Spiritus sanctus. 
 

Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.  
De Geest is in beweging: een briesje kan ons wekken,  
de Geest kun je ontdekken, op onverwachte plekken:  
verwondering. Spiritus sanctus, Spiritus sanctus. 
 

Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.  
De vruchten om te dienen: genade om te geven,  
vuur en vlam beleven, inspiratie delen:  
veelkleurigheid. Spiritus sanctus, Spiritus sanctus.  

 

Met vriendelijke groet, 
Namens de kerkenraad, 
 

Henry Bos  Roelie Herijgers-Duursma 
voorzitter  scriba a.i. 
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Gelukkig hebben we de vakantiefoto’s nog 

Terwijl de zomer langzaam plaatsmaakt voor het najaar, kunnen we 
nog nagenieten met mooie ‘kerkgerelateerde’ vakantiefoto’s die 
naar aanleiding van de oproep in de regenboog naar de redactie 
werden toegestuurd.. Gemeenteleden werden uitgenodigd om 
beelden te delen van kerken die ze onderweg tegenkwamen, 
momenten van bezinning op reis, of ontmoetingen met 
geloofsgemeenschappen elders. 

De inzendingen varieerden van imposante kloosters tot eenvoudige 
houten kapelletjes hier in de buurt. Elke foto vertelde een eigen 
verhaal — van verwondering, rust, verbondenheid of dankbaarheid. 

  

 

  

Mariakapel in Basse 

Interieur en kerk Thierbach 

Saint-Barthélemyin, Reisdorf 

Etsjmiadzin, Armenië 

Synagoge Tbilisi  

Klokken en interieur 
Meteki, Georgië 

Kerk en begraafplaats 
Peperga 

Kuiperberg in Ootmarsum 
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Voedselinzameling voor de voedselbank is goed ontvangen:  
Samen tegen armoede 

In juli zijn we begonnen met inzamelen van het ‘product van de 
maand’ voor de voedselbank. De kerk en het dorp hebben de 
handen ineen geslagen en gemeenteleden en dorpsbewoners 
bundelden hun krachten voor een voedselinzameling ten 
behoeve van de voedselbank in de regio. Het resultaat? In juli 
mochten we 33 pakken zilvervliesrijst overhandigen en in 
augustus 23 pakken houdbare halfvolle melk.  
 
Ondanks de vakantieperiode kijken we 
terug op een goede start. Iedere week 
vulde het krat in het portaal van de kerk 
zich meer en Ummie zag de 
boodschappen in de gang opstapelen. 
Dank u wel voor uw medewerking! 

De Voedselbank heeft voor de actie Samen tegen armoede geselecteerd 
waar overal in Nederland standaard behoefte aan is en die de Voedselbank niet via bedrijven of 
supermarkten aangeleverd krijgt. We blijven iedere maand producten inzamelen. Hopelijk blijft u 
met ons meedoen en koopt af en toe een extra product voor deze actie. De producten voor de 
komende maanden zijn: 
 

• September : soep in blik of zak 

• Oktober : zonnebloemolie of olijfolie 

• November : groente in pot of blik 

• December : macaroni of pasta  
 

U kunt het product iedere zondag inleveren bij de kerk. In het portaal staat een boodschappenkrat 
waarin u het product kan plaatsen. U kunt het ook meegeven aan uw PGD-contactpersoon of 
inleveren bij Dedden IJzerwaren en Gereedschappen (woensdag t/m zaterdag). 
  

Met elkaar zorgen we voor elkaar 

 

Open Doors 

Op zaterdag 25 oktober is de jaarlijkse Open Doors-dag. Extra bijzonder 
deze keer, Open Doors bestaat namelijk 70 jaar! Gods werk gaat nog altijd 
door; christenen over de hele wereld getuigen hiervan. 
 
Dit jaar is het thema ‘Wordt vervolgd…’. Wie Jezus volgt, zal net als Hij 
vervolgd worden (Johannes 15:20). Jezus roept christenen op tot liefde en 
onderlinge eenheid. Niet strijd, maar liefde is het antwoord van de kerk op onderdrukking.  
 
De sprekers uit India, Nigeria en Iran weten wat het is om vervolgd te worden om hun geloof. Op 
de Open Doors-dag delen zij hun verhalen én getuigen ze van Gods trouw: hoe Hij dwars door het 
lijden heen krachtig werkt. Kom ook, luister naar hun verhalen en laat je inspireren! 

De tickets voor de Open Doors-dag zijn uitverkocht. Wil deze dag toch meemaken en vanuit je 
huis meebeleven? Meld dan aan voor de livestreams via de site van Open Doors. 

https://www.opendoors.nl/wat-kun-jij-doen/ga/evenementen/open-doors-dag/?utm_source=Savethedate&utm_medium=email&utm_campaign=ODD#livestream
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In memoriam Jan Oosterveld 
Op zondag 27 juli overleed op de leeftijd van 81 jaar, Jan Oosterveld. Enkele 
dagen voor zijn sterven hoorde hij in het ziekenhuis dat hij ernstig ziek was. 
Maar veel eerder dan zijn vrouw Conny en de kinderen hadden verwacht 
overleed hij thuis aan de Steenwijkerweg in De Blesse. 
 

Jan Oosterveld werd geboren op 1 juni 1944 in Blesdijke en lag in een 
aardappelkistje aan het voeteneind van de bedstee. Het was nog oorlog, het 
laatste oorlogsjaar, en daarmee was zijn begin meteen al getekend door 
eenvoud en doorzettingsvermogen. 
Hij was de zoon van Cornelis Oosterveld en Maria Henriette Oosterveld-
Musscher, en vernoemd naar zijn grootvader. Samen met zijn ouders en broertje Henk groeide hij 
op in de bossen van Blesdijke en Paasloo. Het was een vrij afgelegen bestaan. 
Op school was hij een voorbeeldige leerling met altijd goede cijfers. Hij was de tweede leerling van 
zijn lagere school die naar de HBS in Steenwijk ging — iets waar hijzelf en zijn ouders trots op 
waren. 
Zijn eerste baan kreeg hij op zijn zeventiende, als laborant bij het metallurgisch laboratorium van 
Philips in Drachten. Daarna volgden diverse werkgevers zoals: Bronswerk, GTI, Unica Zwolle, 
Tank en apparatenbouw De Blesse en installatiebedrijf De Haan Honderd in Appelscha. In 1976 
besloot hij voor zichzelf te beginnen. En dat werd een groot succes. Hij bouwde een bedrijf op met 
een ijzersterke naam, dankzij zijn betrokkenheid, inzet, netwerk en mensenkennis. Hij wist 
mensen te binden en waardeerde vakmanschap. 
 

Op zijn zeventiende leerde hij Femmie kennen waar hij 29 jaar mee getrouwd is geweest. Samen 
kregen ze drie kinderen: Mariëtte, Ilona en Kees. Oostenrijk was door de jaren heen het geliefde 
vakantieland. Ook het land waar hij na de scheiding Conny leerde kennen en waarmee hij dit jaar 
20 jaar getrouwd was. Samen reisden ze graag en maakten ze veel mee. Aan de Steenwijkerweg 
bouwden ze hun eigen kleine Tiroler enclave. 
 

We hebben afscheid van Jan genomen in de kerk van Paasloo. In de dankdienst voor zijn leven 
hebben we stilgestaan bij wie Jan Oosterveld was — niet alleen in woorden, maar ook in muziek 
die hij mooi vond en in herinneringen die gedeeld werden. Eén van zijn lievelingsliederen was 
Sierra Madre. Dat lied gaat over een condor die vliegt over het Andesgebergte.  
 

We zochten houvast aan de woorden van Psalm 91. Mooie en eenvoudige woorden. Ze zeggen: je 
bent niet alleen. Er is een plek waar je veilig bent. Een plek waar je mag schuilen. Die plek is bij God. 
In psalm 91 wordt ook het beeld geschetst van de vogel die haar jongen beschermt onder haar 
vleugels. De condor uit het lied Sierra Madre is ook zo’n vogel.  
We stonden ook stil bij een ander beeld dat in de Bijbel wordt beschreven over een vogel, de 
adelaar: zoals een vader zorgt voor zijn kind, zorgt een adelaar voor zijn jongen: hij vliegt erboven, 
en als ze moe worden, spreidt hij zijn vleugels en draagt hij ze. 
Een mooi beeld van Gods Vaderlijke liefde. Er wordt gezegd dat de adelaar zijn jongen soms uit 
het nest gooit om ze te leren vliegen. Dan moeten ze vliegen, figuurlijk gezien op eigen benen 
staan. Maar als de jongen het niet redden, ze dreigen te vallen, te moe zijn om het vliegen vol te 
houden, dan is daar de vader adelaar die zijn brede vleugels spreidt en zijn jongen draagt terug 
naar het veilige nest.  
Dit was ook zoals Jan was als vader voor zijn kinderen. Soms streng, maar ook die liefdevolle 
vader die alles voor zijn kinderen en mensen die hem dierbaar waren deed om hun te laten slagen 
in het leven. 
 

Na de dienst hebben ze zijn lichaam toevertrouwd aan de aarde op de begraafplaats in Paasloo. 
Hem gelegd in de handen van God en Jan teruggegeven aan de bron van licht en leven. 

Henry Bos 
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Nieuws van de Raad van Kerken 
 

Vanuit de Raad van Kerken wordt u uitgenodigd voor de volgende diensten: 
 
Tijdens de vredesweek - van 20 tot 28 september - organiseert de Raad van 
Kerken ook dit jaar weer een Vredesdienst. Deze dienst wordt gehouden in de Doopsgezinde kerk 
in Steenwijk op zondag 28 september. De aanvangstijd is 19.00 uur en de voorganger is ds. 
Jolanda Molenaar. Het thema is dit jaar: ‘Niets doen is geen optie’.  
 
Vanuit de Raad van Kerken is er ook altijd een dienst op tweede kerstdag. Het duurt nog even, 
maar het kan nu al in de agenda. Om 10.00 uur op 26 december a.s. in de rooms-katholieke Sint 
Clemenskerk in Steenwijk een kerstdienst, waarin pastor Marijke Landlust zal voorgaan. We 
hopen ook op de medewerking van een koor. Hoe dan ook, wees welkom! 
 

ds. Hetty Boot 

 
Open Atelierroute op 4 en 5 oktober 2025 
De jaarlijks terugkerende Atelierroute Weerribben-Wieden 
vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 oktober 2025. Er 
hebben zich 47 kunstenaars aangemeld verdeeld over 40 
locaties in Steenwijkerland. De ateliers zijn open op 
zaterdag en zondag tussen 11.00 en 17.00 uur, maar het 
koloniekerkje in Willemsoord is op zondag pas open om 
12.00 uur i.v.m. de kerkdienst.  
 

Op de website: atelierrouteweerribbenwieden.nl staan alle locaties genoemd en kunt u ook een 
handige folder met kaart downloaden. U bent van harte welkom!  
   
In Willemsoord zijn de volgende locaties geopend:  
Koloniekerkje, Steenwijkerweg 159:   
Inge Jonkers exposeert er keramiek. Zij experimenteert graag met 
traditionele vormen zoals schalen, vazen, dier- en mensfiguren om die 
vervolgens ook weer los te laten en vrijere, ruimtelijke en plastische 
vormen te scheppen.   
Rietje Veltkamp werkt graag met verschillende materialen en technieken. Ze schildert o.a. met 
Chinese penselen op rijstpapier, maakt collages en vilt wol. Ook werkt ze graag buiten met inkt, 
aquarel en gouache.   
    

Atelier Hetty, Steenwijkerweg 176:   
Hetty Schonberger exposeert in haar eigen werkplaats. Zij 
maakt glas in lood voor sierramen en deuren en versmelt glas 
voor kunstobjecten, schalen en sieraden. Ook restaureert ze in 
opdracht tiffanylampen, een bijzonder moeilijke techniek.  
   
Atelier Ankie Koopmans de Vos, Steenwijkerweg 111:   
Ankie schildert en tekent portretten. Natuur, lucht en water zijn de grootste 
inspiratiebron voor haar vrije schilderijen. Daarnaast maakt ze beelden van 
aluminiumplaat en klei. Deze zijn te zien in haar beeldentuin.   
Annette Kiewiet-Huitink exposeert als gast bij Ankie haar beelden. Zij 
omringt zich met een wereld vol kleur en de uitdaging om al die 
schitterende kleuren samen te voegen tot kunstwerken van glas.  
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Column ds. Wim Beekman: Drie redenen om naar de kerk te blijven gaan 

Elke zondag haast Wim Beekman (voormalig classispredikant Fryslân) zich met 

een pak pasta en saus naar de kerk - niet voor zichzelf, maar voor de 

Voedselbank-mand bij de ingang. Waar vroeger volle straten naar verschillende 

kerken stroomden, loopt hij nu vrijwel alleen. Maar juist die mand herinnert hem 

aan waarom kerkgaan nog steeds betekenis heeft. 

Wanneer ik in ons dorp 40 jaar geleden op zondagmorgen naar de kerk liep, 

waren de straten vol kerkgangers. Eén stroom ging naar het gereformeerde 

kerkgebouw, een andere naar het hervormde, en een klein stroompje spoedde zich naar de 

Doopsgezinde Vermaning.   

Inmiddels is er van deze drie nog één kerk over, en zijn mijn vrouw en ik bijna de enigen in de 

straat die richting het klokgelui gaan. We haasten ons, want onze kerkklok slaat zijn laatste 

slagen. Maar het loopt lastig met een pak pasta en een pot saus in mijn armen.   

Ook dat is veranderd door de jaren. Wij nemen nu elke zondag etenswaren mee naar de kerk. 

Onder de toren staat een mand in het portaal waar je houdbare voedingsmiddelen voor de 

Voedselbank in kunt doen. Dat voorziet inmiddels weer in een behoefte.   

Mijn vrouw spant zich met andere diakenen in hulp te geven aan wie een steun in de rug kunnen 

gebruiken. Aan hun inzet moest ik denken toen ik in #protestant, het lijfblad van de Protestantse 

Kerk in Nederland, een interview las met ds. Peter Verhoeff.   

Peter is classispredikant in Noord-Holland, en wij kennen elkaar, want we waren vijf jaar goede 

collega’s. Ik weet hoe hij zich zorgen maakte over de stille straten op zondagmorgen, en welk 

verdriet hem de leger wordende kerken deden. “Ik blijf toch dat kerkelijke jongetje dat vroeger met 

rode wangen naast vader en moeder in een bomvolle kerk zat”, zei hij dan.   

In het interview vertelt Peter dat hij nu niet meer wakker ligt van het gevoel dat we als kerk op een 

zinkend schip zitten. “Ik heb ontdekt: Dit is niet waar het om gaat. We zijn geen kerk omdat we 

een succes willen zijn, we zijn kerk omdat Jezus ons gevraagd heeft dat te zijn. De kerk is 

begonnen met kleine groepjes mensen die op zondag bij elkaar kwamen en drie dingen deden: ze 

vertelden elkaar over de liefde van God, ze deelden de maaltijd en elkaars leven, en ze zorgden 

voor de armen. Dát is wat we moeten doen.”  

Dank je, Peter. Nu weet ik weer waarom ik op zondagmorgen in een vrijwel lege straat met mijn 

arm vol pasta en saus naar de kerk blijf lopen. Om daar te horen over de liefde van God, om 

daarna samen koffie te drinken en onze zorgen en vreugden met elkaar te delen, en om ieder in 

ons kleine hoekje iets voor de minderbedeelden te doen.   

Niet dat armenzorg exclusief kerkelijk is. In het dorp waar wij op onze kleinkinderen passen, is 

geen kerk. Daar is ook een bak voor de Voedselbank, gewoon in de plaatselijke supermarkt. Ook 

mooi. De pasta en saus die wij in onze kerk doneren is niet heiliger dan daar. Maar in de kerk is 

hulp aan de ander een van de drie bestaansgronden.  
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Startzondag nieuwe kerkenwerkseizoen 

Met elkaar zijn we het nieuwe seizoen goed begonnen. Tijdens de dienst stonden we stil bij het 

jaarthema ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.’ Ds. Hetty hield haar 

overdenking over het woord ‘kijk’ aan de hand van de lezing over de gelijkings van de verloren 

zoon. De vader die op de uitkijk staat. U kunt de dienst nog terugluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Na de dienst was er koffie met taart en een gezamenlijke maaltijd. Ook gingen we met elkaar in 

gesprek door middel van aansprekende foto’s.  Het was een goed en gezellig samenzijn.  
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 Kerstmarkt 

Op 13 december is er vanaf de tweede helft van de middag 
tot begin van de avond weer de sfeervolle kerstmarkt rondom 
de kerk in Willemsoord. Diverse verenigingen uit het dorp 
staan daar om hun vereniging te promoten en natuurlijk 
dingen te verkopen om de verenigingskas te spekken of een 
goed doel te sponsoren. 
 
De kerk zal er staan met het rad van avontuur. Ook de 
Zondagsschool zal een stand hebben voor de actie 
schoenendoos en Vrouwenvereniging Martha zal er staan 
met heerlijke knijpertjes en oliebollen. 
 
Ook u kan ons helpen om de actie tot een succes te maken. 
Voor het rad van avontuur zijn we op zoek naar prijzen. 
Hierbij kunt u denken aan een fles wijn, een (eigen gebakken) cake, iets van de drogist, een pak 
koffie, een blik soep, kaarsen en noemt u maar op, eigenlijk is alles welkom wat u zelf zou willen 
winnen. U kunt de prijzen inleveren bij de kerk (op zondag), bij één van de kerkenraadsleden of bij 
de koster. Een telefoontje naar David Raggers (0561-476208) kan ook, dan komt hij bij u langs om 
het op te halen. Hij zorgt dat alles in het lokaal verzameld wordt. De opbrengst van het rad van 
avontuur is voor het restauratiefonds van de kerk. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 
Daarnaast zijn we op zoek naar gemeenteleden die een half uurtje bij het rad 
van avontuur willen staan om de stand te bemensen, de loten te verkopen en 
als ‘Hans van der Togt’ het rad te laten draaien en natuurlijk als een ware 
Gaston Starreveld de attractie aan te prijzen. Geeft u zich op via 
kerk.willemsoord@hetnet.nl of bij één van de kerkenraadsleden. Mogen we op 
u rekenen? 
 
Komt dus allen naar de kerstmarkt op 13 december en vergeet niet om uw 
portemonnee mee te nemen. 
 
 

 
Nieuws van de PGD 
Werken in de kerkelijke gemeente 
Beste mensen, 
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Afgelopen zomer heb ik de leeftijd van 85 jaar 
bereikt en dat vind ik een leeftijd om het stokje over te dragen aan iemand anders. 
Ik heb besloten om met alle kerkelijke werkzaamheden te stoppen. Met plezier heb ik mij altijd 
ingezet voor het werk in onze gemeente en ik hoop en weet dat Gods werk ook zonder mij zal 
doorgaan. 

Met een hartelijke groet, Ypie Klarenberg  
 
PGD lid Ypie Klarenberg heeft zoals u hierboven heeft kunnen lezen, te 
kennen gegeven met haar werkzaamheden voor de PGD te stoppen. Vanaf de 
oprichting is Ypie zeer actief geweest voor de PGD. Ook voor de mede leden 
van de PGD stond Ypie altijd met goede raad klaar.  Wij willen Ypie dan ook 
heel hartelijk danken voor alles wat zij heeft gedaan en wensen haar, samen 
met Klaas, alle goeds toe.        Janny Hop 
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Typisch protestantse spreekwoorden en gezegden 

Flink wat spreekwoorden hebben hun oorsprong in bijvoorbeeld de scheepvaart waarin ons kleine 
Nederland groot werd: van ‘overstag gaan’ tot en met ‘voor pampus liggen’. Ook hebben 
verschillende gezegden een Bijbelse oorsprong. Veel zijn afkomstig uit de Statenvertaling, zoals 
‘in zak en as zitten’ (afkomstig uit het boek Esther), ‘een rib uit je lijf’ (uit Genesis) en ‘iemand de 
mond snoeren’ (uit 1 Petrus 2:15).  

Wat zijn uitspraken die specifiek passen bij de protestantse traditie? Natuurlijk het calvinistische 
‘overdaad schaadt’, maar ook dit iets verrassender vijftal. De komende  keren zullen we een 
spreekwoord uitlichten. De tweede is: 

‘Daar gaat een dominee voorbij’  

Vrijuit praten; Deze 19e-eeuwse uitdrukking wordt tegenwoordig niet heel 
veel meer gebruikt, maar hij is te interessant om niet te noemen in dit rijtje. 
Het gezegde stamt uit een tijd van strenge, kerkelijke tucht: bij 
onzedelijkheid en uitbundigheid grepen voorganger en kerkenraad in.  

Bij het spreekwoord gaat het specifiek om gesprekken: was je lekker vrijuit aan het babbelen met 
vrienden en kwam er een dominee voorbij, dan verstomde het gesprek nogal eens. Want: was het 
wel passend waar je net over aan het praten was? Simon Carmiggelt gebruikt het gezegde een 
aantal keer in z’n boeken, zoals in Kroeglopen (1962): 
 
“D’r gaat zeker een dominee voorbij”, zei het meisje. “Hoe bedoelt u?” vroeg hij. “Omdat we niks 
zitten te zeggen”, antwoordde ze. 

Slecht nieuws; Naast de bovenstaande oorsprong, is er nog een tweede uitleg van dit 
spreekwoord bekend. In met name vissersdorpen betekende de komst van de dominee aan de 
deur slecht nieuws. Als er een schip vergaan was, was het aan de dominee om het omkomen van 
bemanningsleden bij familie te melden. De vissersvrouwen wachtten dus in spanning af als de 
dominee voorbij liep: stopte hij aan hun deur? Of liep hij door?  
 

 

Laatste zondag kerkelijk jaar: Eeuwigheidszondag 
 
Voor deze zondag worden verschillende benamingen gebruikt. 
Eeuwigheidszondag komt uit de lutherse traditie van de 19e eeuw, 
die een alternatief vond voor de rooms-katholieke traditie van 
Allerzielen. In de calvinistische traditie in Nederland noemde men de 
zondag Eeuwigheidszondag. Deze benaming paste beter bij het 
karakter van deze zondag: een dag die geen afsluiting is, maar juist 
onderstreept dat de tijd en de kerk doorgaan. Naast 
Eeuwigheidszondag bestaan de benamingen Gedachteniszondag en 
Zondag Voleinding. 
 
Deze zondag valt dit jaar op 23 november. We noemen de namen van 
gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. We 
branden kaarsen en horen woorden van hoop.  
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Opbrengsten Collectes 

Diaconie Kerkrentmeesters 

Juni     210,55 Juni  216,66  giften 400,00 500,00 

Juli     119,15 Juli  447,20  giften 62,00 

Augustus  100,00 Augustus 273,15   

gift voor zendingsprojecten 500,00 

 

De opbrengst van de koffieverkoop tijdens de Historie op Wielen zaterdag bedraagt 106,00 

 

Allen hartelijk dank voor uw gaven namens diaconie en kerkrentmeesters 
 

 

Collectedoelen 
 

Op zondag 28 september vieren we het Heilig Avondmaal met als collecte doel 
Dorcas. In Nederland is Dorcas een beweging van tienduizenden betrokkenen, waar iedereen op 
zijn eigen manier aan bijdraagt. Samen met enthousiaste en bevlogen vrijwilligers, partners, 
kerken, bidders, gevers en medewerkers komen wij in actie voor mensen in nood. Samen zijn wij 
Dorcas. We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de Kracht van mensen. 
 
Op zondag 30 november begint de adventtijd. Deze eerste adventzondag vieren we 
wederom het Heilig Avondmaal. De collecte van deze zondag heeft het doel de 
voedselbank. Naast de producten die we maandelijks inzamelen zijn ze ook erg blij 
met gifteng. De voedselbank zamelt voedsel in dat anders verspilt zou worden en 
deelt dit gratis uit aan mensen die financieel niet genoeg middelen hebben om in hun 
levensonderhoud te voorzien. Producten die niet of nauwelijks binnen komen worden bijgekocht. 
De voedselbank helpt zo twee doelen: het bestrijden van armoede door directe voedselhulp te 
bieden en het tegengaan van voedselverspilling door goed consumeerbaar voedsel een 
bestemming te geven. 
 
Deze collecten worden van harte aanbevolen door de diaconie, alvast bedankt voor uw giften. 
 
Namens de diaconie. 
Roel en Rieta 
 

 

Bloemenzondag 
Op zondag 12 oktober hebben wij onze jaarlijkse bloemenzondag. 
Iedereen die wil en kan mag een bloemetje of bos(sen) bloemen 
brengen naar de kerk. 
Deze graag voorzien met naam van degene voor wie de bloemen 
zijn. 
Is er een dubbele naam dan doet de diaconie er een andere naam 
op, zodat er zoveel mogelijk mensen een bloemetje krijgen. 
De bloemen kunt u zaterdag 11 oktober inleveren in het lokaal van 
de kerk tussen 9.00 en 16.00 uur. 
 
Namens de diaconie alvast bedankt. 
Roel en Rieta 
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Digitaal bijdragen? 

Kerkrentmeesters: IBAN: NL34 INGB 0000 935070 
Ten name van: Rentmeesters Prot. Gem. Willemsoord, Peperga, Blesdijke 
 
Diaconie: IBAN: NL89 RABO 0361 2993 97 
Ten name van: Diaconie Protestantse gemeente Willemsoord-PepergaBlesdijke 
 

 

Collectemunten 

Collectemunten zijn te koop bij Dedden IJzerwaren en Gereedschappen. 

Collectemunten hebben een waarde van € 0,75 en worden in een zakje van 

20 stuks verkocht (€ 15,- per zakje). U krijgt een kwitantie voor uw eigen 

administratie. 

 

 

Kerkbalans 2025 
 
Voor kerkbalans 2025 is € 21.725,00 toegezegd. Hiervan is € 16.555,00 
ofwel ruim 76 % ontvangen.  Wij willen u hiervoor hartelijk danken.  
Verder zijn de volgende giften ontvangen: € 400,00; € 500,00 en € 
62,00 alsmede € 500,00 voor de zendingsprojecten in India   
Hartelijk dank hiervoor. 
Kerkbalans 2026 staat al weer in de steigers. Het motto is 
“Ontvankelijkheid”. In de volgende Regenboog hoort u hier meer over.  
 

De Kerkrentmeesters 
 

 
 
Blad ruimen 
 
De herfst zit er weer aan te 
komen. Dat betekend ook dat de 
bladeren weer vallen op het 
kerkterrein. We doen weer een 
beroep op u als vrijwilliger om op 
zaterdagmorgen te helpen met 
blad ruimen vanaf ongeveer half 
oktober tot kerst. Hoe meer 
vrijwilligers hoe minder vaak je 
hoeft. U krijgt hiervan nog bericht. Maar laat het ook 
alvast weten als we u op de lijst mogen zetten. Vele 
handen maken licht werk. 

De kerkrentmeesters 
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Nieuws van Christelijke vrouwenvereniging “Martha” 
Een nieuw seizoen begint en wij heten nieuwe leden van harte welkom bij 
vrouwenvereniging Martha. In ons dorp, waar verbondenheid en zorg voor elkaar nog 
vanzelfsprekend zijn, willen wij als vereniging een plek bieden van ontmoeting, 
verdieping en geloof. 

Bij Martha komen vrouwen samen om stil te staan bij wat ons beweegt, om te luisteren naar elkaar 
en naar Gods Woord. We delen het leven in al zijn eenvoud en rijkdom—niet omdat we alles 
weten, maar omdat we samen willen groeien in geloof en gemeenschap. 
Iedere vrouw is welkom, ongeacht leeftijd of achtergrond. Of je nu al jaren meedraait of gewoon 
eens wilt komen kijken: voel je vrij om aan te sluiten. We hopen dat je je snel thuis voelt. We 
komen elke derde woensdagmiddag samen in het lokaal achter de kerk. De contributie bedraagt 
30 euro per seizoen. 
 
We beginnen in september met ons nieuwe programma. Op 17 september is onze startmiddag. 
We gaan een bezoekje brengen aan de Maargies hoeve in Kallenkote. 
Op 15 oktober komt mw Jeanet Waanders uit Steenwijkerwold. Ze gaat ons iets vertellen over 
haar werk of andere verhalen; we laten ons verrassen. 
Op 19 november komt dhr Meijerink uit Paasloo ons vertellen over de kunstbunker. 
Op 17 december houden we ons kerstfeest samen met de ouderen uit het dorp. Ds Hetty Boot zal 
deze middag begeleiden. 
Zaterdag 13 december doen we weer mee met de kerstmarkt. We verkopen oliebollen en 
knieperties. 
Een veelzijdig programma. Welkom allemaal! 
 

Bestuur “Martha” 
 

 

Nieuws van de zondagsschool 
Ook wij zijn na de zomervakantie weer 
opgestart. De eerst zondag begonnen we 
met het thema “bescheidenheid”. Na het 
voorlezen van het verhaal en erover gepraat 
te hebben werd er weer een mooie knutsel 
gemaakt. Na de startzondag op 14 
september gaan we aan de slag voor de 
schoenendoosactie. 
Onrecht, armoede, oorlog, ongelijkheid. Als 
het niet goed gaat in een land, raakt dat 
kinderen vaak het meest. Hun bestaan en 
dromen staan op het spel. Soms denk je: 
konden we maar iets doen. Met de schoenendoosactie kun je deze kinderen écht helpen. Tover 
een lach op het gezicht van een kind in nood. Daar word je zelf ook blij van. Doe mee aan de actie 
en verander een simpele schoenendoos in een kostbaar geschenk. 
Op zondag 19 oktober vieren we de jaarlijkse dienst voor deze actie. We gaan ons weer inzetten 
om zoveel mogelijk dozen te vullen. Spulletjes kunnen meegenomen worden naar de dienst of 
ingeleverd bij Dedden ijzerwaren en gereedschappen. Op de site https://schoenendoosactie.nl 
staat vermeld welke artikelen er nodig zijn om de dozen te vullen. Ook een financiële bijdrage voor 
de verzendkosten en lege dozen zijn van harte welkom. Tevens raakt onze knikkervoorraad op. 
Deze worden ieder jaar in mooie, gehaakte zakjes gedaan en in de dozen gestopt. Dus ook 
welkom. 
Iedereen alvast weer heel erg bedankt voor het meedoen. 

Groetjes, leiding oppas en zondagsschool 

https://schoenendoosactie.nl/
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Nieuws van de Indiase zendingsprojecten 

De diaconie steunt mede namens u zendingsprojecten in Zuid-India. Hieronder leest u meer over 

de twee projecten. Wilt u de projecten steunen? Dan kunt u een donatie doen in de zendingsbus 

die in het portaal van de kerk hangt. U kunt natuurlijk ook een gift overmaken naar de diaconie. 

Vermeld er dan bij zendingsprojecten India. 

 

Kindertehuis in Hubli  
Esther Machila stuurde ons foto’s en berichtjes over de kinderen in 

het weeshuis. De jongens Mohammed Rafiq en Rangaswamy zijn 

nu in Bangalore. De een doet een lasopleiding en de andere leert 

voor elektricien. 

Sangeeta werkt nu als 

verpleegster in het ziekenhuis 

van Hubli. 

Manjula is geslaagd voor de 10e 

klas. Vanaf de 11e klas begint 

het middelbare onderwijs. 

De andere kinderen doen het 

ook goed op school en zij willen 

u allemaal hartelijk groeten en 

bedanken voor uw steun.  

De onderste foto is genomen op 
zondagmorgen. Voor het kindertehuis en 
de kinderen staan klaar om naar de kerk 
te lopen. 
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Evangelische kerk in Dharwad  

Communicatiemiddelen zoals WhatsApp halen ook India dichtbij. 

Pastor Shyam schrijft: Groeten aan de gemeenteleden in de naam 

van onze Heer Jezus Christus. Onze gemeente denkt en bidt voor 

jullie omdat jullie onze Maranatha gemeente elk jaar helpen. Volgens 

2 Korinthe 8 vers 4 en 5 hielpen jullie 

ons toen wij het zo nodig hadden. 

Mag God jullie overvloedig zegenen. 

Onze gemeente groeit gestaag en 

mogen jullie gebeden met ons zijn 

zodat we ons verder kunnen 

ontwikkelen. Wij bidden voor u allen. 

Dank u wel met veel liefde. 

 

In zijn wijngaard, pastor Shyam. 
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Dankdag voor gewas en arbeid 
 
Dankdag voor gewas en arbeid, woensdag 5 november 2025. 
Het is niet gek om van elke dag dankdag te maken. Laten we 
danken voor veel dingen; van werk en eten tot gezondheid en 
blijdschap. Laten we op deze woensdag midden in de week rust 
vinden om na te denken. 
 
Gij moederlijke hoeder, 
 
De hartslag van onze aarde trilt het leven tevoorschijn, 
zijn levende liefdeslicht onthult zich tot veelvoud 
in bloeiende knop, gerijpt maïs, appel van de boom. 
Dat uw wijsheid waaruit alles geschapen is 
de voedingsbron mag vormen voor ons denken. 
Dat onze ploeg het pad van uw vreugde mag volgen 
om wat bodem en bewerker voor ons opbrengen kan.  
Wij danken U voor de opbrengst van het land - 
de voedingskracht van het dier, hun offer ons tot hulp. 
Dat wij de heiligheid van hun wezen tot ons laten doordringen.  
 
Wij danken U voor de vormkracht van ons handelen - 
de intelligentie en ijver van ons werk tot voortgang van ons allen. 
Dat wij de waarde van de werkende mens hoog houden.  
Zegen schenkt U ons, en het wordt voor ons voedsel en vermogen. 
Uw liefdeslicht groeit ons tegemoet in mens, dier en plant.  
Dat wij de vreugde om al wat is weten te vinden en in ons hart bewaren.  
Amen  

(door ds. Walter Meijles) 
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De kerkdiensten voor de komende periode 
 
datum bijzonderheid voorganger 

28-sep Viering H.A. ds. Hetty Boot 

5-okt koffiedrinken ds. Hetty Boot 

12-okt Bloemenzondag ds. Anke Oosting (Balk) 

19-okt Schoenendoosactie ds. Hetty Boot 

26-okt   ds. Sjaak van 't Kruis (Akkrum) 

2-nov koffiedrinken ds. H. Room 

5-nov Dankdag 19.30 uur ds. Hetty Boot 

9-nov   ds. W.H. van Boeijen (Dedemsvaart) 

16-nov   dhr. Evert Bremer (Steenwijk) 

23-nov Laatste Zondag Kerkelijk Jaar ds. Hetty Boot 

30-nov 1e Advent viering H.A. ds. Hetty Boot 

7-dec 2e Advent ds. Gerrit van den Dool (Vledder) 

14-dec 3e Advent ds. Hetty Boot 

21-dec 4e Advent  pastor Sander  Zielman (Zalk) 

24-dec Zondagsschool kerstfeest 18.30 uur  

24-dec Kerstnachtdienst 21.30 uur Blesdijke ds. Hetty Boot 

25-dec 1ste Kerstdag ds. Hetty Boot 
 

In ongeveer de helft van de diensten gaat onze eigen dominee Hetty Boot voor. Voor de 

rest maken we gebruik van gastvoorgangers uit de omgeving. Onbekend moet niet 

betekenen onbemind, daarom een korte introductie. 

 

Helemaal onbekend is da. Anke Oosting (1956) uit Balk niet meer. Zij ging al meerdere 

malen in onze gemeente voor. In 2005 werd zij predikant in Weerselo, in 2011 werd zij 

verbonden aan Noordlaren/Glimmen. Vanaf 2016 is zij predikant van de kerkdorpen 

Oudega-Kolderwolde en Harich-Ruigahuizen.  

Emeritus ds. J. M.(Sjaak) van 't Kruis  (1952) uit Akkrum zijn eerste gemeente (1977-1983) waren de Friese 

dorpen Oosternijkerk, Morra-Lioessens en Paesens. Daarna was hij tot 1990 zendingspredikant en docent 

van de Christelijke kerk in Midden Sulawesi (Indonesië). Tot zijn emeritaat in 2018 werkte hij in algemene 

dienst voor de  Protestantse Kerk in Nederland als beleidsmedewerker en scriba voor de Molukse kerken 

en migranten kerken.   

Een nieuw gezicht is emeritus ds. H. Room uit Steenwijk. Hij is predikant binnen de gereformeerde kerk 

vrijgemaakt. Hij diende ruim 35 jaar diverse kerkelijke gemeenten. Tot 2020 was hij predikant in Soest-

Baarn waarna hij verhuisde naar Steenwijk. 

Ds. W.H. van Boeijen (1965) uit Dedemsvaart is ondertussen een bekend gezicht. In 1992 werd hij 

predikant van de Hervormde kerk  in Ferwerd, daarna in 1997 kreeg hij die rol in Hoogeveen. In 2004 

verhuisde hij naar Hervormd Rockanje en vanaf 2011 t/m 2018 was hij predikant in Ter Aar. 

De heer Evert Bremer uit Steenwijk ging afgelopen zomer ook al een keer voor. Hij is ouderling met een 

bijzondere opdracht in de protestantse gemeente Steenwijk. Hij is aangesteld als voorganger in 

rouwdiensten en gaat ook regelmatig voor in verpleeghuis Zonnekamp en Nijenstede in Steenwijk. 

Onze oud-predikant ds. Gerrit van den Dool uit Vledder behoeft geen introductie.  

Pastor Sander Zielman (1972) uit Zalk is in het verleden al eerder bij ons voorgegaan. Sander is kerkelijk 

werker binnen de PKN en de Nederlands Gereformeerde kerken.   
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Kerk en samenleving radioprogramma 

 

Radio Weststellingwerf Centraal 
Zendfrequenties Wolvega e.o. 105.0 Mhz 

Noordwolde e.o. 107.4 MhzKabel 104.1 Mhz2017-2018 
 
19.00 uur - 20.00 uur Uitzending van de radiokerkdienst 
20.00 uur - 21.00 uur “In de korenschuur” (Muziekprogramma) 
  
 
Zondag 5 okt   Lindestede  
Zondag 12 okt  Oldebekoop 
Zondag 19 okt  Doopsgezinde kerk  
Zondag 26 okt  Boyl  
Zondag 2 nov  Noordwolde 
Zondag 9 nov  Oldelamer 
Zondag 16 nov  Willemsoord 
 

Zondag 23 nov  Lindestreek 
Zondag 30 nov  Scherpenzeel 
Zondag 7 dec   Toevlucht 
Zondag 14 dec  Mirt 
Zondag 21 dec  Maranatha 
Zondag 28 dec  Willemsoord 
Zondag 4 jan   PKN Wolvega 
  

 

 
 

Gedenkwaardige dagen 
 
05-10-1928 97 jaar mevr. F. Schelhaas-Hielkema, Markeweg 41 
    8398 GK Blesdijke 
11-10-1944 81 jaar mevr. G. de Rijke-Nijboer, Kon. Wilhelminalaan 3C 
    8338 KA Willemsoord 
19-10-1942 83 jaar dhr. K. Klarenberg, Kon. Wilhelminalaan 34 
    8338 KE Willemsoord 
01-11-1939 86 jaar mevr. P. Eker-Das, Spoorlaan 28 
    8397 GJ De Blesse 
25-11-1942 83 jaar dhr. W.S. de Rijke, Kon Wilhelminalaan 3C 
    8338 KA Willemsoord 
28-11-1942 83 jaar dhr. E.M. Uitentuis, Hagedoornstraat 4 
    8397 GR De Blesse 
22-12-1944 81 jaar dhr. A.J. Winters, Steenwijkerweg 156 
    8338 LH Willemsoord 
24-12-1934 91 jaar mevr. A. van der Voort-Pen, Nieuwstraat 9 
    8397 GE De Blesse 
31-12-1940 85 jaar mevr. H. van der Wal-Hoomoedt, Oranje Nassaulaan 37 
    8471 LL Wolvega 
      

Huwelijksjubilea 
 
06-10-2025 30 jaar getrouwd  Fam. de Boer, Paasloregel 31 
      8338 SV Willemsoord 
20-12-2025 40 jaar getrouwd  Fam. Oosterveld, Aan de Regel 50 
      8398 SM Blesdijke 
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De Protestantse Gemeente Dienst 

 

De PGD legt bezoekjes af in zijn/haar wijk. De indeling is als volgt: 

 

Gonnie Logchies: tel.nr: 06-41584828  

Kon. Wilhelminalaan tot aan Pr. Willem Alexanderlaan. 

 

Janny Hop: tel.nr. 0521-854343  

De Pol, Löhnislaan, De Blesse, Peperga en 

Steenwijkerweg Noord vanaf plaatsnaam De Blesse. 

 

Tinie Winters: tel.nr: 0521-588515 

Vanaf Kruising Willemsoord Steenwijkerweg noord tot aan plaatsnaambord De 

Blesse, Konijnenbergen en Eikenlaan tot kruising Friese Veldweg 

 

Neeltsje Eppinga: tel.nr: 0521-589719 

Ds. Schipperstraat, Ir.C.A. Kloosterhuisstraat, Olde Meinenbos, Annie Klijzinglaan en 

Pr. Van Oranjelaan 

 

Joke en Cor Sijbesma: tel.nr: 0521-588093  

Vanaf kruising Willemsoord, Paasloregel, Aan de Regel, Friese Veldweg en 

Basserveld. 

 

Ankie Koopmans: tel.nr. 0561-441736  

Markeweg, Nijksweg en Friese Veldweg vanaf Eikenlaan tot Markeweg 

 

Hans Schiere: tel.nr: 06-29562054  

Vanaf kruising Willemsoord Steenwijkerweg zuid tot aan Witte Paarden 

 

Vacant: Pr. Frederikstraat, Kon. Wilhelminalaan vanaf Alexanderlaan en  

Westvierdeparten 

 

 

Contactpersonen: Jannie Hop:  tel.nr. 06-10281461 

     



 

 
 

 

 



 

 
 

 
 


