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Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke    zomer 2025 

Locatie en postadres:     
Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke  
Steenwijkerweg 159, 8338 LB WILLEMSOORD  
kerk.willemsoord@hetnet.nl  
website: https://willemsoord.protestantsekerk.net 
 
Bankrekeningen: 
Kerkrentmeesters: IBAN: NL34 INGB 0000 935070 
Ten name van: 
Rentmeesters Prot. Gem. Willemsoord, Peperga, Blesdijke 
 
Diaconie: IBAN: NL89 RABO 0361 2993 97 
Ten name van: 
Diaconie Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke 
 
Contactpersonen:     
  
Predikant: ds. Hetty Boot    Steenwijkerweg 157 
    8338 LB Willemsoord  

  06-30171185     boothetty@gmail.com  
    

Scriba: Roelie Herijgers     kerk.willemsoord@hetnet.nl 
 
Koster:  Tinie Winters     

  0521-588515  koster.willemsoord@hetnet.nl 
 

Kerkenraad 

Ouderlingen:  Henry Bos   0521-514587 

Janny Hop   0521-854343 
    

Diakenen  Rieta de Wagt (secr)  06-38584908 
   Roel Logchies  
  

Kerkrentmeesters Adrie Winters (secr)  0521-588515   
   David Raggers 
   Roelie Herijgers  
   
Contactpersonen verenigingen 

Zondagsschool Ummie Spin   0521-588998  
 
Chr. Vrouwenvereniging ‘Martha’   

Tinie Winters   0521-588515 
  

Protestantse Gemeente Dienst (PGD) 

   Ypie Klarenberg  0521-588863  

Janny Hop   0521-854343 
 

Opgehaald worden? 
Als u wilt worden opgehaald om de dienst bij te wonen, 
dan kunt u contact opnemen met  
Janny Hop (0521-854343) 

 
In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de  
gegevens in deze Regenboog alleen voor eigen gebruik  
te benutten en niet voor andere verenigings- of com- 
merciële doeleinden te gebruiken.  
Beginnen bij het begin en besluiten met het slot  

Van de redactie            
De eerstvolgende verschijningsdatum 
van de ‘Regenboog’ is in de herfst van 
2025. 
De kopij moet uiterlijk binnen zijn op 
maandag 8 september 2025. 
 
Henrike Bos-Winters, Steenwijkerweg 194 

 henry.bos@hetnet.nl  

      0521-514587 
 
Hildagard Ruiter-van Beek, Paasloregel 4 

 h4ruiter@gmail.com  

     0521-589733 

Kerkdienst thuis luisteren? 
Onze diensten worden digitaal 
opgenomen en dit geluids-
bestand is via internet te  

beluisteren: https://kerkdienstgemist.nl 
 
Een veilige kerk 
We willen graag dat je je veilig voelt in onze 
protestantse gemeente. Veilig om te zijn wie 
je bent. Veilig om je geloof te beleven. Maar 
ook om nare en vervelende dingen 
bespreekbaar te maken, die je zijn 
overkomen of die je gesignaleerd hebt. We 
hopen dat je dit bespreekbaar kunt maken 
met predikant of ouderlingen. Lukt het je niet 
om een nare of vervelende ervaring 
bespreekbaar te maken? Of wil je graag 
advies? Onze vertrouwenspersonen helpen 
je graag. Dat kan ook anoniem. 
 
Ds. Eric van Veen, vertrouwenspersoon  
ericvveen@ziggo.nl of 06-53590904 
 
Conny Hop-Schiere, vertrouwenspersoon  
conny@doorbraakdoorinzicht.nl of  
06-1498 0983 
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Zomergedachten 
 

Nu de Regenboog het ritme van de seizoenen volgt, hebt u dus vandaag het ‘zomernummer' in 
handen. Tijdschriften en glossy’s stralen dan meestal iets vrolijks uit. Kleuriger, zonniger, gericht 
op ontspanning. Met de nieuwe Regenboog hoeven we ons over de uitstraling geen zorgen te 
maken. Elk nummer ziet er uit als ‘zomer’, om blij van te worden. Maar nu de inhoud nog. Kunnen 
kerkelijke zaken, geloofsonderwerpen en van alles, dat een kerkblad vult, kleurig zijn, zonnig zijn 
en iets van ontspanning geven? Vast wel, maar zeker niet altijd. Zoals het leven gaat, gaat geloof. 
Waardevolle momenten en zinloze momenten wisselen elkaar af. Diep verdriet en ontspannen 
vreugde, zonnige uren en donkere nachten, een somber gevoel en even later alle kleuren weer 
kunnen zien. De bijbel, als geloofs- en levensboek, draagt alles mee. Psalmdichters gaan van diep 
naar hoog en andersom en doorleven alles. En omdat het vaak zo raakt aan het dagelijks leven 
kunnen sommige zinnen, ooit onthouden, levenslag met je meegaan. Psalmverzen, ooit geleerd, 
kunnen ineens in je gaan zingen; als een reservoir, dat beschikbaar is als je het nodig hebt. In 
donkere nachten of tijdens zonnige uren. Dat overkwam ook de dichteres Tjitske Jansen op een 
zonnige dag in het zwembad. Zij schrijft: 
 
Het zwembad in  
om daar mijn voeten  
nat te maken  
 
eruit om met die natte voeten  
de tegels naast het zwembad  
aan te raken  
 
kijken hoe de tegeltenen  
verdwijnen  
in de zon.  
 
Een foto die tevoorschijn komt  
maar dan andersom.  
 
In het bad  
uit het bad  
ik zong  
 
een lied dat ik op school geleerd had.  
‘Looft den Heer want hij is goed.’  
en iets met goedertierenheid.1 

 
Zo brengt een zomers gedicht ons bij de berijmde psalm 136. Velen van ons 
zullen het ooit als ‘psalmversje’ uit het hoofd geleerd hebben. Of zo vaak 
gezongen, dat het vanzelf in je kruipt. 
 
Loof de Heer, want Hij is goed,  
trouw in alles wat Hij doet.  
Want zijn goedertierenheid  
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Vier korte zinnen, die heel het vertrouwen op de Eeuwige samenvatten. Alles 
aan goddelijke trouw en goedheid én een menselijk antwoord daarop, zit er in. In de 

 
1 Tjitske Jansen (2003), Het moest maar eens gaan sneeuwen 
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nieuwere bijbelvertalingen van de onberijmde psalmen vind je echter het woord ‘goedertierenheid’ 
niet meer. Hoe kan dat?  
Is Gods goedertierenheid verdwenen? Gelukkig niet. Dat eeuwenoude woord staat er nog steeds, 
‘chesed’, goedertierenheid. Er zit een wereld achter dat woord, een gang door de geschiedenis, 
een leven met God. Waar voorheen ‘goedertierenheid’ stond en je moest gissen ‘wat betekent dit’, 
horen we nu van Gods ‘trouw’. Dat is duidelijk én het is maar een deel van wat er staat. Die trouw, 
die goedertierenheid, het is onophoudelijke verbondenheid, het is het stevige ‘samen’. Het is een 
bewezen gemeenschap, blijvend verbond. Het is iemand goed gezind zijn, goedheid, geluk, 
geschonken genade. Het is barmhartigheid, aandacht, betrouwbaarheid. Het is ook loyaliteit en 
solidariteit, en dat voor eeuwig. 
Gered uit angst en duisternis schrijven de psalmdichters een woord, dat past, dat een kernwoord 
in de psalmen wordt, wijd en rijk, haast niet te vertalen, de goedertierenheid van de Eeuwige. En 
daar komt nooit een einde aan, lezen we in psalm 136. Eeuwig duurt zijn ‘chesed’, zijn trouw. 
Misschien blijft het gissen ‘wat betekent dit nu’; naar Gods trouw en goedertierenheid hoef je 
echter nooit te gissen. Dat ‘staat’, samengevat in een sterk en vol woord. 
 
Nooit heeft de psalmdichter van toen kunnen vermoeden, dat zijn lied door ons nu nog gehoord en 
overdacht zou worden. En dat niet alleen. Psalmen hebben eeuwigheidswaarde. In alle tijden 
kunnen mensen zich er in herkennen, kunnen wij ons herkennen in een psalm. Al lezend of 
zingend kun je je serieus genomen voelen in je gevoelens, aanvaard, begrepen. Je kunt ineens 
denken: het gaat over mij, de dichter heeft het over mij… En dan gebeurt er iets. Dan kun je 
zomaar ineens weer in de zon van het leven staan. Dan komen oude woorden zomaar in een 
zwembadgedicht.  
 
In het bad  
uit het bad  
ik zong  
 
een lied dat ik op school geleerd had.  
‘Looft den Heer want hij is goed.’  
en iets met goedertierenheid. 

 
Zomer, zon, zingen… laat het maar gebeuren.  
Gods goedertierenheid zal er zijn, in alles en altijd. 
 

 

Vakantiefoto’s 
De redactie zou het leuk vinden als jullie een “kerkgerelateerde” vakantiefoto aanleveren voor de 
volgende uitgave. Dat kan een kerk of kapel zijn in een andere stad of een ander land. Het kan 
ook een moskee, een klooster of een tempel zijn. Maar je kunt ook denken aeen begraafplaats of 
een kruis die je tijdens een wandeling tegenkomt. Andere suggesties zijn ook welkom. Het zou 
helemaal mooi zijn als je daar een klein stukje tekst bij maakt van wat of waar het is. 
In het herfstnummer van de Regenboog kunnen we dan (na)genieten van jullie vakantiefoto’s. 

  

Ds. Hetty Boot 
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Met het oog op de toekomst 
Onder deze titel willen we u als kerkenraad informeren over het reilen en zeilen in 
onze kerkelijke gemeente. Een bewuste keuze om positief naar de toekomst te 
blijven kijken.  
 

We sluiten ons graag aan bij de complimenten die we ontvingen voor de 
vernieuwde opzet van ‘de regenboog’. Fijn dat we met elkaar zo’n kwartaal-
blad hebben en samenstellen. Opnieuw een mooi veelkleurig zomernummer. 
 

Ook een woord van dank aan iedereen die geholpen heeft bij de voorjaarsschoonmaak van de 
kerk en het lokaal. Fijn dat we ook op die manier samen gemeente zijn. 
 

Het ‘nieuwe’ amen 
Het is u waarschijnlijk al opgevallen dat we een ander ‘amen’ zingen aan het einde van de dienst. 
We zingen het amen uit de Apostolische Geloofsbelijdenis. Ds. Hetty kwam met dit voorstel en als 
kerkenraad hebben we van harte ingestemd met deze wijziging.  
 

Koptelefoon 
De kerkgangers is het opgevallen dat er een koptelefoon in de kerk wordt gebruikt door een 
gemeentelid. We kregen de vraag of dit ook mogelijk was omdat voor hem via de geluidsinstallatie 
en ringleiding de dienst niet meer goed te volgen was. We zijn blij dat de vraag kwam en dat we 
relatief eenvoudig dit konden oplossen. Dus ervaart u een ‘ongemak’ tijdens de kerkdienst en of 
het nu het geluid, een zitplaats of iets anders is, meld het en we gaan kijken hoe we het kunnen 
oplossen.  
 

Startzondag 
Op 14 september is de startzondag. We hopen u allemaal te zien. Het programma wordt nog 
voorbereid, maar wat al wel bekend is, is een broodmaaltijd die we met elkaar houden na de 
dienst. Het jaarrthema van de landelijke kerk is:  Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods 
Geest. Het thema daagt gemeenten uit om bewust aandacht te schenken aan de onverwachte 
manieren waarop de Geest zich manifesteert, zowel binnen als buiten de kerkmuren. Het 
stimuleert gemeenteleden om ontvankelijk te zijn voor Gods aanwezigheid in het alledaagse en te 
herkennen hoe de Geest werkt.   
 

Vacatures kerkenraad 
We hebben een vacature voor een diaken en een ouderling. Als u geïnteresseerd bent of meer 
wilt weten over wat het inhoudt om kerkenraadslid te zijn, neem dan contact op met één van de 
kerkenraadsleden. Laten we samen bouwen aan een sterke en liefdevolle gemeenschap. 
 

We wensen u en jullie een goede vakantietijd en een mooie zomer toe. Of u er u op uittrekt, lekker 
een klus in of rondom het huis aanpakt of heerlijk in de tuin geniet van al het goede. De avonden 
zijn soms heerlijk om lang buiten te zitten en van de sterrenhemel te genieten. 
 
Zie ik sterren aan de hemel staan, 
aan de donkerblauwe lucht de maan, 
is het of de nacht mij noemt, 
de naam van een machtig God. 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens de kerkenraad, 
 

Henry Bos  Roelie Herijgers-Duursma 
voorzitter  scriba a.i. 
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Maatschappelijke weerbaarheid 
De afgelopen maanden is enkele keren overleg geweest tussen de gemeente Steenwijkerland en 
de kerken uit de regio. Vanuit vele kerkelijke gemeenten waren er predikanten, pastores of 
kerkenraadsleden aanwezig. Reden voor dit overleg was onze maatschappelijke weerbaarheid, 
gevat in de vraag: Zijn we voorbereiden op rampen en crises? 
Rampen en crises, zoals natuurrampen, pandemieën of economische tegenslagen, kunnen de 
stabiliteit van een open en vrije samenleving flink onder druk zetten. Hoe bereiden wij ons daarop 
voor? Hoe vullen we preventie in?    
Door rampen en crisisbeheersing te verbinden met maatschappelijke weerbaarheid, kunnen we 
bouwen aan een sterkere gemeenschap, die niet alleen reageert op crises, maar ook in staat is 
om zich na een crisis weer op te richten en sterker door te gaan. Het versterken van de onderlinge 
samenwerking tussen kerken, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties speelt hierbij 
een essentiële rol, omdat we gezamenlijk een veerkrachtiger netwerk kunnen creëren dat beter 
bestand is tegen toekomstige uitdagingen.  
Concrete punten liggen ter discussie. Hoe bereiden we ons voor, zonder bij mensen angst op te 
roepen? Kunnen we in nood kerken en dorpshuizen open en beschikbaar hebben? Kunnen 
kerken c.q. pastores geestelijke steun bieden? Kunnen we in onze regio risico’s inschatten en de 
mogelijke behoeften van de gemeenschap tijdens een crisis? 
De gemeente Steenwijkerland heeft inmiddels een overzicht gemaakt van alle kerken en andere 
geschikte gebouwen én de namen van de bijbehorende contactpersonen. Zo werkt men aan een 
netwerk, dat zo nodig snel kan worden ingezet. En dat alles uiteraard in de hoop, dat er zich nooit 
rampen of crises zullen voordoen. En dat alles toch ook met het oog op een onzekere wereld.  
 
           ds. Hetty Boot 
 
Noot redactie: In deze Regenboog staat ook een artikel van de gemeente over het noodpakket. 
 

 
 

Jaarlijkse kerkschoonmaak 

Afgelopen 7 april is de kerk en het gebouw weer spik en 
span geworden zoals jaarlijks gedaan wordt. 

Met een aantal vrijwilligers, waaronder een “vluchteling” uit 
Oeganda, die hier in Willemsoord woont met zijn gezin, is 
alles weer schoon. De koster is weer in haar nopjes. 

Cor Sijbesma 
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Kerk en gemeente: samen sterk bij noodsituaties 
In onze samenleving spelen kerken een belangrijke rol als plek 
van ontmoeting, zorg en verbondenheid. Daarom werkt de 
gemeente Steenwijkerland graag samen met lokale kerken om 
voorbereid te zijn op mogelijke crisissituaties, zoals 
stroomstoringen of extreme weersomstandigheden. Vanuit die 
samenwerking willen we u als gemeenteleden bewust maken 
van wat u zelf kunt doen om voorbereid te zijn.  
De stroomstoring in mei in Spanje en Portugal laat zien hoe onverwacht het dagelijks leven kan 
worden verstoord. Ook hier in Nederland kunnen we te maken krijgen met situaties zoals 
stroomuitval, extreem weer of wateroverlast.  
Gelukkig kunt u zelf veel doen om voorbereid te zijn. Kleine stappen maken al een groot verschil. 
Denk aan een opgeladen mobiele telefoon, een zaklamp binnen handbereik of een voorraadje 
water en eten. Zo staat u sterker als er iets gebeurt — voor uzelf én voor de mensen om u heen. 
Handige tips en adviezen zijn te vinden via de landelijke campagne Denk Vooruit op 
www.denkvooruit.nl. Deze campagne helpt u om op een eenvoudige manier na te denken over 
wat u nú al kunt doen om voorbereid te zijn.  
 

Een noodpakket samenstellen 
Met een noodpakket bent u de eerste 72 uur na een ramp of noodsituatie goed voorbereid. Een 
noodpakket samenstellen is vaak makkelijker dan u denkt. De meeste spullen heeft u 
waarschijnlijk al in huis. 

• Flessen water. Denk aan 3 liter per persoon per dag.  
• Eten dat lang houdbaar is, zoals noten, groente in blik en gedroogd fruit. 
• Blijf op de hoogte via een radio op batterijen en mobiel met powerbank. 
• Zaklamp met extra batterijen, kaarsen en lucifers. 
• EHBO-doos met gebruiksaanwijzing. 
• Dekens om warm te blijven. 
• Fluitje om hulpdiensten te laten weten waar u bent. 
• Contant geld. 
• Gereedschap, zoals hamer, zaag en kniptang. 
• Desinfecterende gel, wc-papier, natte doekjes, maandverband, tandpasta en tandenborstel. 
• Kopieën van identiteitsbewijzen en een lijstje met belangrijke telefoonnummers. 
• Reservesleutels van huis en auto. 

 

Bewaar de spullen op een handige, goed bereikbare plek. Leg op deze plek ook een tas klaar voor 
het geval u plotseling uw huis moet verlaten. Hierin kunt u belangrijke spullen makkelijk 
meenemen. Denk bijvoorbeeld aan uw sleutels, identiteitsbewijs en contant geld. Controleer uw 
noodvoorraad elk half jaar. Is de voorraad nog compleet? Zijn de producten nog houdbaar? Kijk 
ook naar uw persoonlijke situatie. Denk bijvoorbeeld aan babyvoeding, medicijnen en eten en 
drinken voor uw (huis)dieren. 
 

Hilda van der Walle, coördinator openbare orde en veiligheid gemeente Steenwijkerland 

Examentijd 

De tijd voordat het examen begint is het studeren geblazen. De tijd na het 
examen kan spannend zijn omdat je op de uitslag wacht. 
We willen iedereen uit de gemeente en uit de dorpen feliciteren met het 
behalen van het examen. Als je onverhoopt gezakt bent voor je examen kan 
dat een teleurstelling zijn. We wensen je dan succes bij een her-examen of 
een volgend schooljaar. 
We wensen jullie een fijne zomer toe. Door het harde blokken kun je er des te meer van genieten. 

http://www.denkvooruit.nl/
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In memoriam Riekie Grooters-Dedden 
Op 13 mei 2025 is overleden Hendrika Johanna Grooters-Dedden, Riekie, op de 
leeftijd van 89 jaar. In haar vertrouwde omgeving in Nijenstede is zij gestorven en is 
zij - zoals haar kinderen zeggen - ‘overgegaan in herinneringen’.  
Riekie wordt geboren op 22 april 1936 in Kallenkote. Voor haar huwelijk verhuist zij 

naar Loosduinen. Noodgedwongen komt zij alleen met de kinderen terug naar haar geboorte-
streek. In Steenwijk worden Riekie en de kinderen opgevangen door haar ouders en broers.  
 

Als zij op een dag met haar zus Annie door Willemsoord wandelt, maakte Annie haar attent op - 
zoals Riekie vertelde - ‘een leuke man, die ook alleen is’. En dat is Willem. Voor hem verhuist 
Riekie naar Willemsoord. Het wordt een heel gelukkige tijd samen, een gelukkig huwelijk, totdat 
Willem in 2002 sterft. In het dorp heeft Riekie veel lieve mensen om zich heen. Ook nu vindt zij de 
kracht om het leven weer op te pakken. Een echte kerkgangster is Riekie niet; zij voelt zich wel 
betrokken bij de kerk en het geloof heeft voor haar tot op het laatst grote waarde. Het leven blijft 
van het één naar het ander gaan; soms gaat het goed, soms gaat niet goed. Haar gezondheid laat 
vaak te wensen over. Als het thuis te onzeker wordt, is er een appartement in Nijenstede 
beschikbaar, op de begane grond, zodat zij ook een klein tuintje heeft. Dat voelt goed. Toch is het 
moeilijk om na 57 jaar uit Willemsoord weg te gaan. Zij blijft Willemsoord en de mensen uit de 
buurt missen. Gelukkig blijft er veel contact bestaan. Tegelijk doet zij haar best om in Nijenstede te 
wennen. Een praatje maken met medebewoners, kleine dingen zelf doen, iets lekkers voor de 
zorgmedewerkers klaar zetten. De woorden, waarmee haar kinderen haar typerend, zijn ook in 
deze nieuwe situatie volop aanwezig. Riekie is zorgzaam, betrokken, belangstellend, vrolijk. Voor 
haar kinderen is zij een échte lieve moeder. Voor de kleinkinderen een lieve oma, die trots op hen 
is. En als zij ook oma mag worden van achterkleinkinderen voelt zij dat als een groot geschenk. 
 

Dan is er eind februari ineens een val en een gebroken heup, die niet geopereerd kan worden. 
Riekie heeft nu overal hulp bij nodig. Begin maart komt zij vanuit het ziekenhuis terug naar 
Nijenstede; daar wordt goed voor haar gezorgd. Ook nu gaat het de ene dag beter, dan de 
andere. Zij denkt vaak aan haar afscheid. Maar de kinderen loslaten, is zo moeilijk. Gaandeweg 
weet zij, wat zij straks haar kinderen wil meegeven, Psalm 23 en ‘die woorden over de liefde’ en 
het lied ‘Wat de toekomst brengen moge’. Zij is niet bang voor de dood, wel ongerust over het 
moment waarop. Uiteindelijk kan zij zich overgeven. Op de kalender staat dan: 13 mei. 
Op zaterdag 17 mei namen we in besloten kring afscheid van Riekie, op begraafplaats Vredehof in 
Willemsoord. En het gebeurde, zoals zij het voor ogen had. We hoorden Psalm 23, ‘De HEER is 
mijn herder, het ontbreekt mij aan niets'. We hoorden I Korintiers 13 vers 13, ‘Ons resten geloof, 
hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde’. We luisterden naar en zongen 
soms mee met het lied ‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand…’ Zo gaven 
we Riekie uit handen. Om haar voortaan in hart en herinneringen te bewaren. En in liefde. 
Want liefde sterft niet. 

ds. Hetty Boot 

 

Help je ook mee als lector (lezer Bijbelgedeeltes) in de kerk 
Gemeentezijn doen we met elkaar en voor elkaar en daarom willen we 
graag meer mensen betrekken bij de diensten. Meestal als onze eigen 
predikant ds. Hetty voorgaat is er een lector die de lezingen uit de Bijbel 
voorleest achter de lessenaar. Dat willen we graag iedere week gaan 

doen. Wilt u/ wil jij ons ook helpen? Het is niet moeilijk en de lezingen zijn (meestal) niet zo lang.  
Je hoeft geen ervaren spreker te zijn. Enthousiasme en een open hart zijn genoeg!  
Ook de jongeren vragen we om te reageren. Ook een mooie manier om je spreekvaardigheid en 
zelfvertrouwen in het openbaar te ontwikkelen in de veilige omgeving van onze gemeente.  
Samen maken we onze kerk levendig en betekenisvol! 
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In memoriam Alie Raggers-Hoffman 
Op 17 mei 2025 is op de leeftijd van 75 jaar Aaltje Raggers-
Hoffman overleden, Alie. In de hoop, dat zij haar val en een 
gebroken heup te boven zou komen, werden het zorgelijke weken, 
voor Alie, voor David en voor alle kinderen om hen heen. De ene na 
de andere tegenslag. Herstel bleef uit. Tot uiteindelijk het lichaam 
het moest opgeven en Alie stierf. 
 
In Vledderveen wordt zij geboren, op 14 februari 1950. In 
Wilhelminaoord groeit zij op. Zij is een vrouw van de streek, van 
‘koloniemensen’, zegt Alie zelf. Als zij 15 jaar is ontmoet zij in 
Ramswoerthe de 17-jarige David. En deze ontmoeting groeit na 
twee jaar uit tot een liefdevol en lang huwelijk van bijna 57 jaar. Er 
worden drie jongens geboren. Het wordt een warm gezin. Alie is 
zorgzaam, cijfert zichzelf weg en soms een beetje te veel… want de 

mensen om haar heen moeten het goed hebben. Zij heeft belangstelling voor iedereen. Zeker ook 
als het gezin uitbreidt, met vrienden, vriendinnen, schoondochters, kleinkinderen. Samen eten is 
gezellig. Dat er dan veel eten moet zijn, is voor ‘moeder Alie’ geen probleem. Zij zorgt er voor, 
altijd ‘veel’. Voor zichzelf is zij met weinig tevreden. Ze is gelukkig met kleine dingen. Soms is Alie 
onzeker. Soms moet zij letterlijk en figuurlijk drempels over, dan is het David, die haar met liefde 
helpt: ‘Kom op, Aaltje…’ En als anderen het nodig hebben, dan helpt Alie met woorden vol 
vertrouwen: ’t Komt goed… 
 
Alie wordt niet met geloof opgevoed; haar ouders gaan niet naar de kerk. Zelf wil Alie dat wel. Als 
kind gaat zij al naar de zondagsschool en later naar de catechisatie. Maar gedoopt is zij niet. En 
hoewel zij altijd met David naar de kerk gaat en er helemaal bij hoort, laat zij zich - ouder gewor-
den - alsnog dopen. Als je ouder bent, is dat doop en belijdenis ineen. Voor haar gevoel hoort zij 
er nu echt helemaal bij. Geloof hoort bij het leven van Alie en David. Het geeft hen vertrouwen. 
Ook al gaat iets soms niet zoals je wilt, vertrouw erop dat het goed komt. En wees zelf een goed 
mens. Vertrouwen, ook als iets aan alle kanten tegen zit… 
 
Ineens blijft haar stoel aan de Ronde Menning leeg. Ineens blijft haar plaats in de kerk leeg. 
Ineens  is het 24 mei en is er een afscheidsdienst. Ineens horen we muziek, waarvan Alie genoot 
en waarop zij dansen kon, het lied ‘Queen of Hearts’, omdat het onmogelijk is om haar liefde bij 
jullie weg te houden. Ineens zingen we ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’, omdat het onmogelijk is 
om Gods liefde en het vertrouwen van Alie bij ons weg te houden. Ineens komt de bijbel dichtbij, 
met woorden, waarvan en waarmee geleefd is; woorden uit een brief van Paulus, I Korintiërs 13. 
‘De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen 
zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het 
kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles 
verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan.  
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’ 
Zo namen we op 24 mei afscheid van haar. Op de begraafplaats in Blesdijke mag Alie rusten, in 
Gods hand, in Gods liefde. En bewaard in onze liefde. Met haar woorden voor altijd in ons en om 
ons heen: ’t Komt goed… 

ds. Hetty Boot 
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10 jaar kunst in Steenwijk e.o. verenigd 
 

Zoals je weet ben ik lid van de Kunstkring Steenwijkerland. Dit is een 

enthousiaste groep kunstenaars uit (voornamelijk) Steenwijkerland. 

Jaarlijks organiseert  de Kunstkring onder andere de landelijk 

bekende Atelierroute Weerribben-Wieden. Daarnaast worden diverse 

bijeenkomsten georganiseerd en geven diverse leden workshops en 

cursussen. 

Dit jaar bestaat de Kunstkring 10 jaar. Reden voor een 

jubileumexpositie van 28 juni t/m 12 juli a.s. in de Grote Kerk 

Steenwijk. Openingstijden zijn elke dag van 13.30 – 17.00 uur. 12 juli 

sluit het om 16.00 uur. Toegang is gratis. 

De expositie geeft de veelzijdigheid van de groep weer door de vele technieken die zijn toegepast, 

maar laat ook zien dat de leden elkaar onderling inspireren, door het thema: kettingreactie.  

Wees van harte welkom!  
 
Hartelijke groeten, Ankie Koopmans de Vos 
 
 

 

Zing mee met liederen van Huub Oosterhuis! 

Op zondag 7 september zullen we in een zangdienst liederen van de bekende dichter en theoloog 
Huub Oosterhuis zingen. Naast vele liederen horen we ook mooie teksten van hem. Huub 
Oosterhuis heeft de kerk verrijkt met veel 
bijzondere liederen. Ze verwoorden 
treffend veel van onze vragen en 
verlangens. En de Bijbelse beeldspraak 
komt vaak op een nieuwe manier tot 
leven. Ook de prachtige melodieën doen 
niet alleen je stem, maar ook je hoofd en 
hart meezingen. 

Misschien weet u niet precies welke 
liederen van Huub Oosterhuis zijn (veel 
staan in ons liedboek). We zingen in de 
zangdienst onder andere: 

• Zomaar een dak boven wat hoofden; 

• De steppe zal bloeien; 

• Wie oren om te horen heeft; 

• De Heer heeft mij gezien en 
onverwacht; 

• Licht dat ons aanstoot in de morgen; 

• Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.   

En nog meer mooie liederen gaan we zingen.  

U bent van harte welkom op 7 september om 9.30 uur.  



de regenboog               pagina 11 
 

 
 

Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke    zomer 2025 

Zwolle dit jaar decor van landelijke slavernijherdenking 

De landelijke herdenkingsdienst van de 

slavernij vindt dit jaar plaats in de evangelisch-

lutherse kerk in Zwolle. Op zaterdag 28 juni 

2025 vindt de herdenking plaats; de 

Evangelische Omroep maakt opnames van de 

viering die op 29 juni worden uitgezonden. 
 

De Raad van Kerken in Nederland participeert 

in de organisatie. De Raad bracht in 2013 een 

tekst uit waarin de betrokkenheid van 

Nederland, kerken en kerkleden werd verwoord 

bij het in stand houden en legitimeren van de 

slavenhandel. Het uitbrengen van de tekst ging gepaard met een viering in de Koningskerk in 

Amsterdam. Het was in dat jaar precies 150 jaar geleden (1863) dat Nederland als laatste land ter 

wereld de handel in slaven stopzette. Slavenhouders werden daarbij nog financieel 

gecompenseerd. 
 

In 2017 startten de Evangelische Broedergemeente met de centrale kantoren in Zeist en de 

Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam de werkgroep ‘Heilzame verwerking van het 

slavernijverleden voor wit en zwart’, in samenwerking met het Nationaal instituut Nederlands 

slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Deze groep beoogde de verklaring in praktische zin uit te 

werken en heeft dat inmiddels in verschillende projecten gedaan.  
 

De viering in Zwolle is één van de projecten in dat kader. Het thema van de viering dit jaar is 

‘Verbinding en hoop’. 
 

De viering in Zwolle vindt plaats op 28 juni om 

16.00 uur in de evangelisch-lutherse kerk aan de 

Koestraat 4. Iedereen is hartelijk welkom. 

Uit: Informatie uit kerk en regio  
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Samen tegen armoede: het product van de maand 
Armoede is dichterbij dan je denkt. In Nederland leven duizenden 
gezinnen dagelijks in onzekerheid over hun volgende maaltijd. De 
voedselbank zet zich in om hen te helpen, maar dat kunnen we niet 
alleen. Daarom komen kerken in het hele land in actie door 
inleverpunt voor de Voedselbank te worden. Daar willen wij ook aan 
gaan meedoen en hebben uw hulp nodig. 
 
Om de voedselpakketten samen te stellen is uiteraard veel voedsel 
nodig. Een deel hiervan wordt landelijk beschikbaar gesteld door grote 

foodbedrijven en winkelketens. Via verspreid over het land aanwezige distributiecentra wordt dit 
over alle Voedselbanken verdeeld. 
De Voedselbank heeft voor de actie Samen tegen armoede 10 producten geselecteerd waar 
overal in Nederland standaard behoefte aan is en die de Voedselbank niet via bedrijven of 
supermarkten aangeleverd krijgt. Het gaat om zonnebloemolie of olijfolie, groenteconserven, soep 
in blik of zak, zilvervliesrijst, volkorenpasta, houdbare halfvolle melk, vis in blik, koffie of thee, 
couscous en havermout.  
 
Iedere maand gaan we een van deze producten inzamelen. Hopelijk doet u met ons mee en koopt 
af en toe een extra product voor deze actie. De producten voor de komende maanden zijn: 
 

• Juli  : zilvervliesrijst  

• Augustus : houdbare halfvolle melk 

• September : soep in blik of zak 
 

U kunt het product iedere zondag inleveren bij de kerk. In het portaal staat een boodschappenkrat 
waarin u het product kan plaatsen. U kunt het ook meegeven aan uw PGD-contactpersoon of 
inleveren bij Dedden IJzerwaren en Gereedschappen (woensdag t/m zaterdag). 
  

Met elkaar zorgen we voor elkaar 
 

 
 



de regenboog               pagina 13 
 

 
 

Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke    zomer 2025 

Foto-terugblik op twee mooie en succesvolle concerten in de kerk van  
Roon Staal en Eric Vloeimans 
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Typisch protestantse spreekwoorden en gezegden 

Flink wat spreekwoorden hebben hun oorsprong in bijvoorbeeld de scheepvaart waarin ons kleine 
Nederland groot werd: van ‘overstag gaan’ tot en met ‘voor pampus liggen’. Ook hebben 
verschillende gezegden een Bijbelse oorsprong. Veel zijn afkomstig uit de Statenvertaling, zoals 
‘in zak en as zitten’ (afkomstig uit het boek Esther), ‘een rib uit je lijf’ (uit Genesis) en ‘iemand de 
mond snoeren’ (uit 1 Petrus 2:15).  

Wat zijn uitspraken die specifiek passen bij de protestantse traditie? Natuurlijk het calvinistische 
‘overdaad schaadt’, maar ook dit iets verrassender vijftal. De komende 5 keren zullen we een 
spreekwoord uitlichten. De eerste is: 

De kogel is door de kerk  

Er is iets beslist, de keuze is - na lang 
wikken en wegen - éindelijk gemaakt. Maar 
wat heeft een kogel in een kerk nu te maken 
met een beslissing en met de protestantse 
traditie? Volgens oude woordenboeken 
heeft het spreekwoord te maken met het 
respecteren van kerkgebouwen in 
oorlogstijd. Als een vijand zélfs zo’n heilig 
gebouw niet spaarde, was hij alle fatsoen 
voorbij, maakte hij een duidelijk statement. 
Door de tijd heen kreeg de uitspraak een 
iets andere betekenis: na lang wikken en wegen is een bepaalde zaak uiteindelijk beslist.  

Als voorbeeld van een werkelijke ‘kogel door de kerk’, wordt vaak het Beleg van Haarlem 
(december 1572-juli 1573) aangehaald. Tijdens deze beruchte belegering in de Tachtigjarige 
Oorlog knalden de Spanjaarden op een gegeven moment een kanonskogel dwars door de Sint-
Bavokerk heen. De kogel was eigenlijk niet bedoeld voor de kerk, maar voor de niet meer 
katholieke predikant van de kerk – een afvallige, volgens de Spaanse bezetter. Nog steeds is de 
kogel te bewonderen in de muur van de oude St. Bavo, als herinnering aan de onbeschofte 
Spaanse vijand. 

 

Ds. Sander van ’t Zand overleden 
Op 25 mei 2025 is op 71-jarige leeftijd Ds. Sander van ’t Zand 
overleden. Zaterdag 31 mei is hij begraven. Ds. Sander was in 2022-
2023 onze interim-predikant.  
 

Hij hoorde bijna een jaar geleden dat hij ongeneeslijk ziek was. Vanaf 
half april ging het hard achteruit. De laatste weken ervoer hij, zoals hij 
zelf zei, vrede en rust. 
 

We zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons en vele anderen 
betekend heeft en koesteren mooie herinneringen. Op de voorkant 
van de rouwbrief stond zo kenmerkend voor hem:  
Sander werker in de wijngaard. 
 

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Janny, kinderen en 
kleinkinderen.       
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De eenvoud van paus Franciscus 
Wim Beekman was fan van paus Franciscus vanaf het eerste begin. 
Hij heeft de kerk en de wereld niet veranderd, maar hij bleek een 
man van het volk en deed wat hij kon. 
Vanaf het moment in 2013 dat de nieuwgekozen paus Franciscus 
voor het oog van de wereld verscheen, was ik fan van hem. 
Vanwege het eenvoudige zilveren kruis dat hij daarbij om zijn hals 
droeg. Hij stond daar in zijn onopgesmukt wit gewaad tussen 
kardinalen van wie de een nog schitterender gekleed was dan de 
ander. Zij droegen kruisen van goud, ingelegd met edelstenen. De 
eenvoud van de paus viel uit de toon.    
 

Vervolgens bleek dat hij niet in het pauselijk paleis, maar gewoon bij 
de gasten van het Vaticaan wilde wonen. Binnen het Vaticaan reed 
hij rond in een oude, witte Renault 4, en niet in een limousine.   
De nieuwe paus bleek een man van het volk. Hij kwam op voor de armen en voor wie lijden. Voor 
Pasen waste hij de voeten van daklozen, en een van zijn eerste ‘staatsbezoeken’ bracht hij aan 
het eiland Lampedusa, waar veel bootvluchtelingen uit Afrika aanspoelen.   
De eenvoud van de paus viel uit de toon 
 

Heeft hij de kerk en de wereld veranderd? Nee, dat heeft hij niet. Maar hij sprak onomwonden de 
grote regeringsleiders aan. Met kritische woorden over de oorlogen in Gaza, Soedan, Congo en 
Oekraïne, en riep onophoudelijk op tot vredesonderhandelingen.   
Hij veroordeelde de bouw van de muur in het zuiden van Amerika onder president Trump, en 
keerde zich tegen diens rigoureuze uitzettingsbeleid. Dat deed hij zo rechtstreeks dat deze hem 
maande zich niet te bemoeien met zaken die hem als kerkleider niet aangingen.   
Binnen zijn eigen kerk keerde hij zich tegen het kindermisbruik van kerkelijke leidslieden. Hij brak 
met het doofpotbeleid. Oud-minister Wim Deetman, die in Nederland kerkelijke misstappen 
onderzocht, roemt hem om zijn baanbrekende maatregelen tegen misbruik.    
Het zal voor velen te weinig zijn wat hij deed aan vernieuwing en strijd tegen onrecht en onvrede. 
Ook een paus is beperkt in zijn mogelijkheden. Maar hij deed wat hij kon. Beter veel druppels op 
een gloeiende plaat, dan de vuren opstoken.   
 

Getroffen was ik door de naam die deze paus koos: Franciscus. Naar Franciscus van Assisi, die 
werkte onder melaatsen, armen en zondaars. Daarom, ter nagedachtenis aan paus Franciscus, 
het gebed van deze middeleeuwse bedelmonnik:   
 

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede: 
Laat mij liefde brengen waar haat is,  
eenheid waar mensen verdeeld zijn,  
vergiffenis aan mensen die zwak zijn. 

Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,  
geloof aan wie twijfelt. 

Laat mij licht brengen waar het duister is  
en vreugde waar mensen bedroefd zijn. 

Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken;  
niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen;  
niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten;  

niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen. 
Want als ik geef, zal mij gegeven worden,  
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,  

als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. Amen 
 

Bron: Leeuwarder Courant door Wim Beekman voormalig classispredikant Fryslân 
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Opbrengsten Collectes 

Diaconie Kerkrentmeesters 

Maart 113,70 maart  302,25  giften  50,50, 15,00, 10,00 

April 150,95 april  233,45  giften 25,00, 250,00 

Mei   94,20 mei  272,90  giften 40,00, 80,00, 20.00 

 

Via geluidsopname  57,50 Paasgroeten 60,00 

 
Allen hartelijk dank voor uw gaven namens diaconie en kerkrentmeesters 
 

 

Collectedoelen 
 

Op Zondag 28 September vieren we het Heilig Avondmaal met als collecte doel Dorcas. In 
Nederland is Dorcas een beweging van tienduizenden betrokkenen, waar iedereen op zijn eigen 
manier aan bijdraagt. Samen met enthousiaste en bevlogen vrijwilligers, partners, kerken, bidders, 
gevers en medewerkers komen wij in actie voor mensen in nood. Samen zijn wij Dorcas. We 
geloven in de kracht van God. 
En daarom geloven we in de Kracht van mensen. 
 
De Diaconie beveelt deze collecte van harte bij U aan. 
 
Namens de diaconie alvast bedankt. 
Roel en Rieta 
 

 

Digitaal bijdragen? 

Kerkrentmeesters: IBAN: NL34 INGB 0000 935070 
Ten name van: Rentmeesters Prot. Gem. Willemsoord, Peperga, Blesdijke 
 
Diaconie: IBAN: NL89 RABO 0361 2993 97 
Ten name van: Diaconie Protestantse gemeente Willemsoord-PepergaBlesdijke 
 

 

Collectemunten 

Collectemunten zijn te koop bij Dedden IJzerwaren en Gereedschappen. Collectemunten hebben 

een waarde van € 0,75 en worden in een zakje van 20 stuks verkocht (€ 15,- per zakje). U krijgt 

een kwitantie voor uw eigen administratie. 

 

Kerkbalans 2025 
 

Van de toegezegde bedragen is inmiddels € 14548,= ontvangen ofwel ca. 67 %.   Wij willen u 
hiervoor hartelijk danken. Verder zijn de volgende giften ontvangen € 150,00; € 250,00 en € 25,00  

De Kerkrentmeesters 
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Nieuws van Christelijke vrouwenvereniging “Martha” 
 

21 Mei was onze laatste bijeenkomst van seizoen 2024-2025. Naar aanleiding van 
het overlijden ( 17 mei) van ons bestuurslid Alie Raggers-Hoffman, was er besloten 
om de spreekster van deze middag af te zeggen, en met elkaar Alie te gedenken. 

Alie was een trouw lid en actief in het bestuur van “Martha”. Alie zal gemist worden in ons midden. 
 

                Zo was zij mens op aarde 
                En heeft haar leven waarde 
                In Eeuwigheid. 
 

Na de zomerperiode gaan we weer van start met een nieuw seizoen. 
We hopen jullie allemaal te ontmoeten op 17 september. 
 

Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
 

Bestuur “Martha” 
 

 

Nieuws van de zondagsschool 
 

Het is bijna zomervakantie. Zondag 6 juli houden wij als 
afsluiting voor de vakantie onze jaarlijkse zondagsschool 
dienst om 09.30 uur in onze kerk. Samen met onze 
dominee Hetty Boot zijn de voorbereidingen in volle gang. 
 

Even terug kijkend hebben wij mooie zondagen en 
feestdagen gehad samen. Met Palmpasen waren er weer 
prachtige Palmpasen stokken gemaakt natuurlijk met het 
haan broodje bovenop de stok. Met Pasen het paasverhaal 
verteld en hebben samen een open graf van klei gemaakt. 
Na de dienst buiten matses uitgedeeld.  
Het Pinksterverhaal gelezen en met de kinderen over de heilige geest gehad. Lastig de heilige 
geest is er wel maar je ziet het niet. Aan de hand van voorbeelden geprobeerd uit te leggen; 
voorbeeld golven op het water dat komt natuurlijk door de wind maar de wind kun je niet zien. 
Samen golven gemaakt in een bak water door erop te blazen. 
 

 Vrede draait om kleine dingen. 
 Vrede maak je met elkaar 
 Boze woorden gaan soms over. 
 met een woord of een gebaar 
 Vrede draait om kleine dingen. 
 Met een lach of met een zoen 
 kan een ruzie zomaar stoppen. 
 Zoiets kleins kan heel veel doen 
 

Bovenstaand gedichtje zat in een mooi doosje wat de kinderen hebben gemaakt. 
Thema was ik geef jullie mijn vrede. Drie dingen staan centraal 

• Wereldse Vrede 

• Heilig Geest  

• Vrede in je hart 

Samen over gehad wat betekent dit voor jou. Vlammetjes gemaakt met woorden erop die de 
kinderen belangrijk vonden. 
 

De zondagsschool en oppas gaat weer van start op zondag 31 augustus. 
Leiding zondagsschool en oppas wensen jullie een mooie zomervakantie toe. 
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Nieuws van de Indiase zendingsprojecten 

De diaconie steunt mede namens u zendingsprojecten in Zuid-India. Hieronder leest er meer over.  

 

Kindertehuis in Hubli  
Een van de meisjes, die ooit in het 

kindertehuis zat toen het nog voor kinderen 

met polio was, is onlangs getrouwd. De 

huidige kinderen en de voormalige kinderen 

uit het tehuis bezochten het huwelijk. Daar 

zijn wat kleurrijke foto’s van. De cadeaus zijn 

altijd praktisch van aard, bijvoorbeeld 25 kg 

rijst, potten en pannen, kleding etc. Ook een 

aantal foto’s van het dagelijkse leven in het 

tehuis. De zomervakantie is weer voorbij en 

de 

school 

begint weer. In India is de zomervakantie in de maanden 

april en mei. Dan lopen de temperaturen op tot 45 graden. 

In juni begint de regentijd en koelt het weer af en valt er 

soms extreem veel regen. 

 

Evangelische kerk in Dharwad  

Het kerkelijk 

leven in deze 

gemeente gaat 

ook gewoon 

door. Onlangs 

werden er zes 

jonge mensen 

gedoopt in de kerk. Tijdens de vastentijd voerden 

jongeren een sketch op over "Jezus Christus is de 

redder". En kregen 

de kinderen 

rugtassen voor het 

nieuwe 

schooljaar 

 

 

 

 

 

  



de regenboog               pagina 19 
 

 
 

Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke    zomer 2025 

De kerkdiensten voor de komende periode 
datum bijzonderheid voorganger 

29-jun  Pastor R. Stevens (Steenwijk) 

6-jul Zondagsschooldienst, koffiedrinken ds. Hetty Boot 

13-jul  ds. J. Tiggelaar (Nieuwleusen) 

20-jul   ds. G.J. Zomer (Staphorst) 

27-jul   ds. Hetty Boot 

3-aug koffiedrinken pastor S. Zielman (Zalk) 

10-aug   da. P.J. van den Briel-Moerman (Oudeschoot)  

17-aug   dhr. E. Bremer (Steenwijk) 

24-aug  ds. P. Groen (Giethoorn) 

31-aug   ds. Hetty Boot 

7-sep   Zangdienst 

14-sep STARTZONDAG, koffiedrinken ds. Hetty Boot 

21-sep   ds. G. Knol (Steenwijk) 

28-sep Viering Heilig Avondmaal ds. Hetty Boot 

 

In ongeveer de helft van de diensten gaat onze eigen dominee Hetty Boot voor. Voor de 

rest maken we gebruik van gastvoorgangers uit de omgeving. Onbekend moet niet 

betekenen onbemind, daarom een korte introductie. 

Roelie Stevens uit Steenwijk heeft voor haar studie als kerkelijk werker (al wat langer 

geleden) stage gelopen in onze gemeente. Zij is nu kerkelijk werker in de protestantse 

gemeente Zuidwolde. 

Emeritus ds. J. (Hans) Tiggelaar (1951) uit Nieuwleusen begon zijn carrière bij de politie en ronde in 2006 

zijn theologiestudie af. Zijn eerste gemeente was Opende-Kornhorn. Na zijn emeritaat werkte hij in 

hervormde Gemeente "de Rank" in Staphorst. In 2018 werkte hij als predikant in Brazilië. Sinds 2020 in de  

hervormde gemeente Ommen. Daarnaast is hij predikant in het Interkerkelijk Algarve pastoraat (Portugal).   

Sinds een paar jaar gaat ds. Zomer  (1955) uit Staphorst bij ons voor. Hij is emeritus predikant van de 

hervormde gemeente De Rank. Vanaf 2005 diende hij die gemeente. Daarvoor was hij predikant in Wijhe, 

Lemele en Leersum. Een predikant uit Staphorst 'schrikt misschien af', maar zelf zegt hij daarover: 

"Staphorst kent al meer dan 50 jaar een hervormde deelgemeente, waar kinderen vrolijk de Maaltijd 

meevieren en de helft van de kerkenraad uit vrouwen bestaat." 

Pastor Sander Zielman (1972) uit Zalk is in het verleden al eerder bij ons voorgegaan. Sander is kerkelijk 

werker binnen de PKN en de Nederlands Gereformeerde kerken.  

Ds. Van den Briel -Moerman (1947) uit Oudeschoot ging vorig jaar voor het eerst bij ons voor. Zij is 

emeritus predikant en stond in het Friese Boksum-Deinum-Heilaard (1988-1993), Tzummarum-Firdgum 

(1993-2001) en Heerenveen (2001-2012) 

Een nieuw gezicht is Evert Bremer uit Steenwijk. Hij is ouderling met een bijzondere opdracht in de 

protestantse gemeente Steenwijk. Hij is aangesteld als voorganger in rouwdiensten en gaat ook regelmatig 

voor in verpleeghuis Zonnekamp in Steenwijk. 

Ds. Pieter Groen (1963) is sinds 2018 geestelijk verzorger bij een Friese zorgorganisatie. Hij begon zijn 

predikantschap in 1990 in het  Overijsselse Bruchterveld. Daarna werd hij predikant in Assen-West en in 

2008 in Heerenveen.  

Ds. Gerard Knol (1958) is sinds 2024 als emeritus predikant verbonden aan de protestantse gemeente 

Steenwijkerwold. Hij begon zijn loopbaan als predikant in Oosterend in 1986, daarna in 1994 in Goutum. In 

2001 in Mantgum en zijn laatste gemeente voordat hij met emeritaat ging was Roordahuizum en Idaard. 
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Kerk en samenleving radioprogramma 

 

Radio Weststellingwerf Centraal 
Zendfrequenties Wolvega e.o. 105.0 Mhz 

Noordwolde e.o. 107.4 MhzKabel 104.1 Mhz2017-2018 
 
19.00 uur - 20.00 uur Uitzending van de radiokerkdienst 
20.00 uur - 21.00 uur “In de korenschuur” (Muziekprogramma) 
  
 
Zondag 29 juni PKN Wolvega 
Zondag 6 juli  Oldelamer  
Zondag 13 juli RK Kerk  
Zondag 20 juli Lindestreek 
Zondag 27 juli Playlist 
Zondag 3 aug Playlist 
Zondag 10 aug Playlist 
Zondag 17 aug Scherpenzeel 

Zondag 24 aug  Toevlucht 
Zondag 31 aug Mirt 
Zondag 7 sept Maranatha 
Zondag 14 sept R.K. Kerk 
Zondag 21 sept PKN Wolvega 
Zondag 28 sept1 Ter Holten 
Zondag 5 okt  Lindestede  

 

 
 

Gedenkwaardige dagen 
 
03-07-1937  88 jaar mevr. D.J. de Graaf-Abma, Franke Deddenstraat 3 
     8397 GK De Blesse 
17-07-1940  85 jaar dhr. G. Dedden, Steenwijkerweg 152 
     8338 LH Willemsoord 
23-07-1931  94 jaar  mevr. H.A. de Graaf-Oost, Markeweg 96 
     8398 GR Blesdijke 
12-08-1940  85 jaar mevr. Y Klarenberg-Schuurer, Kon. Wilhelminalaan34 
     8338 KE Willemsoord 
14-08-1942  83 jaar mevr. W.G. Plat-Dedden, Joh. Bogermanstraat 302 
     8331 GZ Steenwijk 
24-08-1939  86 jaar dhr. A.M. van der Rhee, Kon. Wilhelminalaan 53 
     8338 KB Willemsoord 
10-09-1934  91 jaar  mevr. A.K. Krediet-Nijenhuis, Markeweg 118 
     8398 GS Blesdijke 
 

Huwelijksjubilea 
 
12-08-2025 55 jaar getrouwd Fam. Klarenberg, Kon. Wilhelminalaan 34 
     8338 KE Willemsoord 
13-08-2025 55 jaar getrouwd Fam. Winters, Steenwijkerweg 156 
     8338 LH Willemsoord 
27-09-2025 62 jaar getrouwd Fam. de Rijke, Kon. Wilhelminalaan 3C 
     8338 KA Willemsoord 
29-09-2025  25 jaar getrouwd Fam. Herijgers, Paasloregel 76 
     8338 SX Willemsoord 
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Wie helpt zijn naaste? 

 
 

Gebed om moed  

Ik vraag U niet om vreugde en geluk,  
hoewel ’k ernaar verlang met heel mijn wezen. 

Ik weet te goed: de zoetste vreugd breekt stuk, 

en er zijn wonden, die nooit meer genezen; 

ik tracht te zeggen: wat Gij doet is goed – 

maar geef mij toch een heel klein beetje moed! 

Ik vraag niet om een leven zonder strijd: 

de vrede is het waard, ervoor te vechten. 

Als in mijn hart maar groeit de zekerheid 

dat ’k mij door alles meer aan U ga hechten. 

Want als ik bij U ben is alles goed – 

maar geef mij toch een heel klein beetje moed! 

Ik vraag U niet dat ik begrijpen mag 

waarom Gij déze weg mij hebt gewezen; 

mijn denken is verward en elke dag 

brengt nieuwe twijfel, doet opnieuw mij vrezen. 

En toch geloof ik: Gij maakt alles goed – 

maar geef mij alstublieft een beetje moed!  

Nel Benschop 
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De Protestantse Gemeente Dienst 

 

De PGD legt bezoekjes af in zijn/haar wijk. De indeling is als volgt: 

 

Gonnie Logchies: tel.nr: 06-41584828  

Kon. Wilhelminalaan tot aan Pr. Willem Alexanderlaan. 

 

Janny Hop: tel.nr. 0521-854343  

De Pol, Löhnislaan, De Blesse, Peperga en 

Steenwijkerweg Noord vanaf plaatsnaam De Blesse. 

 

Tinie Winters: tel.nr: 0521-588515 

Vanaf Kruising Willemsoord Steenwijkerweg noord tot aan plaatsnaambord De 

Blesse, Konijnenbergen en Eikenlaan tot kruising Friese Veldweg 

 

Neeltsje Eppinga: tel.nr: 0521-589719 

Ds. Schipperstraat, Ir.C.A. Kloosterhuisstraat, Olde Meinenbos, Annie Klijzinglaan en 

Pr. Van Oranjelaan 

 

Joke en Cor Sijbesma: tel.nr: 0521-588093  

Vanaf kruising Willemsoord, Paasloregel, Aan de Regel, Friese Veldweg en 

Basserveld. 

 

Ankie Koopmans: tel.nr. 0561-441736  

Markeweg, Nijksweg en Friese Veldweg vanaf Eikenlaan tot Markeweg 

 

Hans Schiere: tel.nr: 06-29562054  

Vanaf kruising Willemsoord Steenwijkerweg zuid tot aan Witte Paarden 

 

Ypie Klarenberg: tel.nr: 06-24690802 

Pr. Frederikstraat, Kon. Wilhelminalaan vanaf Alexanderlaan en  

Westvierdeparten 

 

 

Contactpersonen: Jannie Hop:  tel.nr. 06-10281461 

   Ypie Klarenberg: tel.nr. 06-24690802 

 



 

 
 

 

 
K L E U R P L A A T 

 



 

 
 

 

 


